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TANRILARIN YOLU 


Büyüklerden insanların iki yolu olduğunu duydum: Ataların yolu ve Tanrıların yolu. 
Doğu kitabı böyle diyor: Ataların yolu ailelerin, milletlerin, kanunların, insanlığın yoludur. Yetiştirilirken ve öğrenirken hepimiz bunu yaparız. Dilimize ve geleneklerimize 


saygı duyduğumuzda ve sevdiğimizde, görevimizi yerine getirdiğimizde yürürüz. 


İç çağrı. 
Allah'ın yolu vicdan yoludur. Hepimiz onu takip ediyoruz 


öğrendiklerimizin üstüne çıkarız ve bunun dışında olanı yaptığımızda 


dil, gelenek, hukuk, aile, millet ve Allah'ın bize verdiği görevi yaptığımızda. 


Bu iki yol uzun bir süre boyunca tek veya en azından paraleldir. Ancak iki yolun birbirinden ayrıldığı zamanlar vardır. Tanrıların yolu hiçbir zaman Ataların yolunu terk 


etmez, ancak Ataların yolu Tanrıların yolunu terk edebilir. 


Ve eğer bugün olduğu gibi iki yol arasındaki mesafe giderek artarsa ve eğer bugünkü gibi Ataların yolu Tanrıların yolunun tam tersi ise, birinin gelip şunu söylemesi gerekir: DUR! 

Atalarınıza saygı gösterin, diyor Pisagorcu Hierokles, ama bu atalar kendilerine 


layık değillerse ne yapmalısınız? Eğer Tanrı'nın kanunu bir şeyi emrediyorsa ve Ataların 


Diğeri ise, kendini daha iyi olana teslim et, atalarının sözünü dinleme, onları inkar et ve onlardan başkasını kabul etme. 
Tanrı'nın kanunları. 

2500 yıl önce birisi böyle konuşuyordu. Ama bugün de aynı şekilde söylemek 
gerekiyor. Sahip olduğumuz her şey için teşekkür edebileceğimiz kişilere savaş ilan edilmesi gerekiyor! Düşüncelerimizi, tarihimizi, ülkemizi ve yasalarımızı onlardan aldık. 


Onlara şu şekilde bağlıyız: 
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millet, gelenek, ırk ve kan. Ancak insan, Tanrıların yolu ile Ataların yolu arasında seçim yapmak zorundadır. Hangisinin doğru olduğuna asla şüphe olmamalıdır. 
Eğer gerekiyorsa asi ol, bunu yapmak senin için ne kadar zor olursa olsun, ey Arjuna, silahı al çünkü Tanrılar senin tarafında! Karşınızda kardeşleriniz, kuzenleriniz, akrabalarınız, dostlarınız duruyor, sizinle aynı dili konuşuyorlar, aynı toprak onları besliyor. Ama şimdi kenara çekilirsen, yazıklar olsun sana! 


yazıklar olsun eğer 


bir korkaksınız! 
Mesele artık kendi kanınıza savaş açmanız değil, sonunda bir işaret verecek birinin var olmasıdır. Sen Tanrıların elinde bir araçsın, günahkar bir adam değil. 


Artık kendinize ait değilsiniz. Anlamıyor musun? İnsan Tanrıları anlamıyor. 


Anlamıyorum ama teslim ol. Atalarınıza isyanınız ancak Tanrılara teslim olduğunuz takdirde affedilecektir. Atalarınıza olan sadakatsizliğiniz affedilecek, çünkü siz Tanrılara sadıksınız. Zor bir kaderi kabul ettin. Yürü, Arjuna, onlara 


Tanrıların yolunu göster! 
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CON/CUCKSERVATIF, REAKSİYONER, 
DEVRİMCİ 


Hiçbir zaman bu "cuckservative" olayını anlamadım, anladım 

Mızmız, acınası olduklarını ve defalarca düşmana karşı pes ettiklerini fark ederek muhafazakarları şok edecek bir değer. Ancak günün sonunda muhafazakarın tanımı gereği budur. 

George Lincoln Rockwell'in çok uzun zaman önce söylediği gibi: " Muhafazakarlar korkaktır". Bu davranış muhafazakarlığın özüdür , ancak burada bu yeni başlığın diğer anlamına da bakabiliriz: farklılaştırma çabası. Taban muhafazakarlar, kuruluş temsilcilerine "bizi yüzüstü bıraktınız, siz gerçek bir muhafazakar değilsiniz, bir CUCK hizmetçisisiniz, savunduğumuz şeye ihanet ettiniz, siz bir satılmışsınız" diyorlardı. Ve yine de bu unvanı kullanan insanlar aynı; sadece ne kadar kötü kaybettiklerinin farkına varıyorlar ve kendi konumlarının kaçınılmaz yenilgiye dayandığını görmüyorlar, bu 


yüzden suçu başka yere atıyorlar. 


onların hayalleri. 


Ben de Size muhafazakarlığın gerçekte ne olduğuna dair bir özet vermek istiyorum , ozaman gericiliğe de bakabiliriz. 

Konumu ve son olarak da Devrimci konumu kullanarak bu terimlerle ilgili bazı yanılsamaları ortadan kaldırıyoruz. 

Muhafazakârlık, muhafaza etmek kelimesinden gelir .Muhafazakarlığın tüm amacı bir şeyi muhafaza etmek veya muhafaza etmektir ; işte bu kadar. Bu nedenle bu kavram, büyük olasılıkla, fatihler ve devrimciler gibi güçlü karaktere ve vizyona veya ilkelere sahip insanlar tarafından daha önce oluşturulmuş olanlarla tamamen ilişkilidir . 
Onların torunları bu şeyleri miras alır ama ilk etapta bunları elde etmek için hiçbir zaman çalışmadılar, ancak ilk birkaç nesil bunun üzerine inşa etmek için mücadele 


eder. 
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ve oradan genişleyin çünkü hâlâ o orijinal görkemle doğrudan bağlantıları var. 
Ancak zaman geçtikçe torunlar bu orijinal görkemden giderek daha fazla kopuyorlar ve bu konumdan kesinlikle yararlansalar da ,tamamen elde ettikleri faydalar için konumlarını olduğu gibi kabul ediyorlar - artık zaferi anlamıyorlar, yalnızca biçimsel faydaları anlıyorlar ve rahatlık. Bu, muhafazakarlık adını taşıyan, doğası gereği kaybeden konumun aşağı doğru eğimidir. Sırf resmi çıkarları uğruna ölmeye mahkum olan bir şeyin ölmesini engelleme girişimidir. 
Bahsedilen faydaları sağlayan yapıyı kuran şan, yaşayan ruh çoktan gitmiştir, parçalanmakta olan boş bir leşten başka bir şey değildir, ancak bu leş, şan ve 


şerefi hiç bilmeyenler için en kıymetli şeydir. 


Basitçe ifade etmek gerekirse: Birisi bir İmparatorluk kurar, onların yakın soyundan gelenler onun ruhunu ve ihtişamını inşa eder veya genişletir, kaçınılmaz olarak ruh ve ihtişam kaybolur ve geriye kalan, ruhu ve ihtişamı asla bilmeyen ve yalnızca imparatorluğu bilen insanların yaşadığı resmi bir yapıdır . 
yapının faydaları - konumlar ve unvanlar, temel siyasi güç ve dolayısıyla İmparatorluğun ilk etapta neden inşa edildiğine dair fikri anlamıyorlar . Ruh ve ihtişam gittiğinde Imperium yalnızca bir İmparatorluğa dönüşür . Yani sadece yapıyı korumaya odaklanıyorlar ve onu korumak istiyorlar . Bu, toplumlardaki yükseliş ve düşüş döngüleri hakkındaki eski öğretilerin, örneğin Yunan 


Anacyclosis'in temel dayanağıdır. 


Bu, Alman düşünür Ernst Niekisch'in , Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra bahsettiği, kuşaklar arasındaki çatışmayı, yani İmparatorluğu kaybeden yaşlı adamlar kuşağı ile kendi imparatorluğunu asla tanıyamayan genç kuşağı anlatırken bahsettiği bir şey. atalar: “Bu genç kalpler hiçbir zaman, onların gururlu ihtişamından doğrudan etkilenmedi ve ilham 


almadı. 
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Anavatan. Siyasi öfke, sosyal yoksulluk, ekonomik gerileme; bunlar her zaman yüzlerinde, kişisel deneyimlerinde açıkça ortaya çıkıyor. Savaş öncesi Almanya, Prusya Kralı Friedrich'in büyük ve eşsiz devletinin anısıyla 1. Otto İmparatorluğu Frederick Barbarossa'nın anısına benzeyen tarihsel bir hafızadan başka bir şey değildi. Ancak eski kuşak, Bismarck'ın imparatorluğuna bu kadar “tarihsel” bakış açısı nedeniyle gençleri azarlasaydı, cesur ve küstah sorular biçiminde bir yanıt alabilirdi: Bu imparatorluğun kaderi sizin elinizde değil miydi? Bu imparatorluğu ilk kaybeden siz değil miydiniz? Siyasi sahnede kendi öneminizi hâlâ bu kadar küstahça iddia etme 


cüretini nasıl buluyorsunuz?” 


Ancak yine de muhafazakarlığın kendine ait bir özü yoktur. Her zaman kendisinden önce gelenlerle görecelidir, dolayısıyla eğer bu biçimsel farklılaşmayı hala kabul ederseniz, muhafazakarlık doğası gereği “sağcı” değildir. 

Muhafazakarlık her zaman yerden yere farklıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde muhafazakarlık Anayasayı , Kurucu Babaların fikirlerini vb. korumayı amaçlar. Bunların hepsi kelimenin klasik anlamıyla liberaldir ; hükümet toplumun "bekçi köpeği" nden başka bir şey değildir , ekonomiye ve sosyal meselelere çok az karışır veya hiç karışmaz, 


yalnızca kanunları uygular ve korur . 


olmayan düşmanlardan. Dır-dir bu Amerikalı değil 

küçük hükümetin muhafazakar/cumhuriyetçi sloganı ? Bunu, bir noktada anayasal monarşiye karşı mutlak monarşiyi savunan , büyük hükümeti savunan, onun gücünü koruyan Britanya İmparatorluğu'ndaki muhafazakarlıkla karşılaştırın . Lanet olsun, 


SSCB'ye bakın , Sovyet Muhafazakarlığının olmadığını mı düşünüyorsunuz ? Karşı durdu 


Daha sonra gerici hale gelen eski Sovyet sistemini korumaya çalışan Gorbaçov'un 


reformları , ancak daha fazlası bu spesifik örnek üzerinde 


Daha sonra. 
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Muhafazakarlık her zaman önceden belirlenmiş olanı savunan bir konumdur, bu nedenle her zaman görecelidir ve kendine ait bir özü yoktur ve yerden yere ve zamandan zamana farklılık gösterir. Kendisine hayat veren asıl özünü kaybetmiş biçimsel yapıyı savunur. Muhafazakarlık tamamen maddi, biçimsel dış kabuğu savunur; dış biçimi öz sanır . Nasıl ki can veren enerjiler ya da ruh bedeni terk ettiğinde, öz gittiğinde, ilk etapta formu yaratan yaşam gücü gittiğinde, form zaten ölü gibidir ve onun çürümesi ve ölümü kaçınılmazdır. 
Ancak muhafazakarlar çaresizlik içinde buna tutunuyorlar, sahip olduklarını kaybetmek istemiyorlar, ancak kaçınılmaz olarak başarısız oluyorlar ve başarısızlıklarını kabulleniyorlar ama o tekrar deneyecek: “ Eh, biraz zemin kaybettik ama buradan bir adım bile geri adım atmıyoruz. içeri! Ah, yine 


kaybettik. Hayır, yine oldu. İşte bu sonuncusu olacak !” 


Yavaş ama emin adımlarla teslim oluyorlar ve korumaya çalıştıkları şey parça parça ufalanıyor. Onu savunamazlar çünkü geçici ve yok olması kaderde olan bir şey için savaşırlar. 
her şeyin sonu olduğunu sanmak ve her şey olmak. 

Dolayısıyla tüm muhafazakarlar, tanımları gereği, hizmetkar ve korkaktır. 
İsim hoş bir heyecan uyandırıyor ama bu ismi farklı olduklarını, kendilerinin "muhafazakar değerleri " savunacak "gerçek" muhafazakarlar olduğunu belirtmek için kullananların yanılsamasını beslemekten başka kendi başına pek bir işe yaramıyor.. Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir durumumuzun olduğunu unutmayın; yani bu tamamen kurucu babaların fikirleri üzerine inşa edilmişti ve bu fikirler başından itibaren biz Faşistlerin savunduğu değerleri yansıtmadı. Bunları savunmak, yine insan yapımı fikirlerden doğan Sovyet değerlerini savunmaktan daha iyi değildir. Bu sadece liberal bir cumhuriyet ile devlet sosyalist cumhuriyeti arasında bir seçimdir. Ve yine de her iki kavram da 


çürüdü 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zaman sadece biçimsel yapılara dönüştü, orijinal fikirler bile kalmadı. 


Burada Gericilere geçiyoruz . Arasındaki fark 


muhafazakarlar ve gericiler tamamen kendi duruşlarındadır; ilki savunmacı (koruyucu ve muhafaza edici), ikincisi ise saldırgandır (eski yapıyı yeniden kurmaya çalışmak). 
Ancak günün sonunda bu ince bir çizgidir ve gericilerin en azından daha proaktif oldukları için takdire şayan olduğu söylenebilir, ancak yine de bu boş bir kabuk için verilen bir mücadeledir ; cesedi yeniden canlandırmak değil, sadece onu çürüdüğü 


çürümeden yeniden inşa etmeye çalışıyor . Gerçek bir örnek vermek gerekirse 


Gericiler bir kez daha SSCB'ye bakabilir, bu da onun aynı şekilde kendi özü olmayan göreceli bir konum olduğu noktasını güçlendirebilir. Sovyet sisteminin eski muhafızları, Olağanüstü Hal Devlet Komitesi'ni kurdu ve 1991 Ağustos Darbesi sırasında Gorbaçov'un reformlarını durdurmaya çalıştı. Rusya'da bazı insanlar, darbe olsaydı SSCB'nin bir süre daha ayakta kalabileceği fikrini eğlendirmeyi seviyor. Başarılı oldu 


ama çürümesi ve çöküşü kaçınılmazdı. 


çünkü aynı şekilde onu ilk etapta inşa eden ruh ve fikirler, yalnızca temel siyasetle 


uğraşan siyasi seçkinler arasında artık mevcut değildi. 


Gericiler daha cesur bir tür muhafazakardır, kabuğu geri almak için gerçek eyleme geçmeye istekli olanlardır, ancak yine de değeri yalnızca başka yerden, onu ilk etapta inşa eden özden değer kazanmış bir şeye verirler. ve o olmadan kesinlikle mahkumdur. Gericiler şiddet araçlarını bile kullanabilirler, ancak yine de mücadeleleri başarısızlığa mahkumdur; bu, aynı şekilde biçim ve öz arasındaki fark üzerine yazan Rus düşünür Nikolay Vasilyevich Ustryalov tarafından en iyi şekilde açıklanmıştır: 


"Şiddet, ölmekte olan bir fikri kurtaramaz, ancak yükselen fikre ölçülemez bir yardım.” 
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Ve yükselen fikir , yükselişinin araçları ne olursa olsun her zaman Devrim biçiminde gelir , ancak yine şiddet ona ölçülemez bir yardım sağlayabilir. İnsan yapımı fikirler doğası gereği 
Biz Faşistlerin ve Nasyonal Sosyalistlerin savunduğu Doğal Düzen ve Gerçeğin aksine, yalanlar, hayal ürünü uydurmalar, hâlâ onlar üzerinde güç sahibiler ve 


kitleleri ve tarihin gidişatını etkileyebilecek belirli bir ruha sahipler. 


Bu nedenle, Devrimler yaşayan bir şey tarafından mesken tutulmuştur, gerçek devrimlerden bahsederken, onlarda bir öz (Hakikat veya Fikir) vardır; yani, bir güç gösterisi yoluyla bir devrim olan Roma'ya Yürüyüş veya Hitler'in iktidara yükselişi gibi. giriş ve reform yoluyla yapılan bir devrimdi. Şiddetli, yaşayan bir devrim olan Rus Ekim Devrimi bile (çürüyen Şubat Devrimi'nin veya Kara Ekim olaylarının aksine ). Burada , (jeo)politik çıkarlar tarafından yönetilen veya bugün gördüğümüz Sosyal Adalet Savaşçısı yozlaşması gibi yavaş yavaş 


çürüyen “devrimlerden” bahsetmiyoruz . 


Devrimler her zaman tutkuludur; ateşi solurlar; yarattığı şey ne olursa olsun yok eden ve yaratan ateş. SJW ve modem liberal/demokratik değişim , ateş 


püskürten bir ejderhadan ziyade bir parazite veya büyüyen bir çürümeye benzer . 


Devrimler her zaman çürüyen kabuğu hedef alır, kabuğu yakar ve yeni bir şeye yer açar; bu iyi ya da kötü olabilir ama yine de çürüme ve ölümden ziyade yaşamla doludur. Modern komünistleri ve SJW'leri orijinal komünist devrimcilerle karşılaştıramazsınız; ikincisi, tanışsalardı muhtemelen ilkini öldürürdü. Ancak orijinal komünist çoktan ölmüştü ve bugün karşı karşıya olduğumuz, düşman unvanını hak etmeyen pisliklerin aksine değerli bir düşmandı; bir düşmanın inançlarına olan bağlılığı ve onlar için ölmeye hazır olması nedeniyle saygı 


duyabilirsiniz . o olsa bile 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kesinlikle yanlış. SJW/PC/Feminist/vb. pislikler ayak altında kolayca ezilebilen parazitlerdir, ölmek istemezler çünkü uğruna savaştıkları şey ölüyken tadını çıkaramayacakları rahatlık ve zevktir - onlar sadece yarattıkları çürümeden 


çıkar sağlayan gerçek düşmanlarımızın piyonlarıdır. . 


Ancak daha da önemlisi, gerçek Devrimler tamamen özle ilgilidir , kendi özleri için zaferin önünde duran her biçimi yok edecekler , onlara karşı çıkmayan her tür biçim muzaffer özle aşılanacaktır. fikirler her zaman Gerçeğin özüyle çelişecektir. İşte Fikirler ile Hakikat arasındaki fark da burada devreye giriyor. 
Fikirler hayal gücünün yalanlarıdır, dünyanın nasıl olması gerektiğine dair insan 


yapımı kavramlardır. 


Gerçek, dünyanın gerçekte nasıl olduğudur. Fikirler birbirinin yerine geçebilir, bu daha ziyade Marx'ın tarihin sürekli bir devrimler döngüsü olduğuna dair görüşünü yansıtır; bu da daha önce bahsettiğimiz toplumlardaki yükseliş ve düşüş döngüleri kavramından ipuçları alır. 

Dolayısıyla bir fikrin özü geçicidir, ancak zamanla yeniden ortaya çıkabilir. 
Ancak Hakikat ebedidir, her zaman bir ve aynıdır. Formlar, içlerinde yaşayan ve solan öze bakılmaksızın gelip gidebilir, ancak Gerçek aynı kalır. Dolayısıyla 


mücadelemiz sonsuzdur. 


Biz formlar için kavga etmiyoruz ve muhafazakarlardan ve gericilerden temel farkımız da bu. Devrimci olsalar bile salt fikirler için savaşmıyoruz . 
Hakikat için savaşıyoruz. Sonsuzdur ama formlar yoktur ve bu nedenle Hakikat verili bir formdan silinebilir ve Hakikat'in özünü geri getirmek için bir devrim gerekli hale gelir. 

Bizi muhafazakarlarla ve gericilerle aramıza sokan da bu; onlar çürüyen bir kabuğu koruyorlar, ölü ve cansız bir şeyi koruyorlar. Onlar özün ürününü savunuyorlar, oysa biz, eski biçiminin yok edilmesi gerekse bile özün kendisini 


geri getirmesi için mücadele ediyoruz. Ne 
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Bizi Fikir devrimleriyle karşı karşıya getiren şey bunların yalan olmasıdır. 
Muhafazakarlar ve gericiler arasında hiçbir müttefikimiz yok. 
Gerçeğe olan bağlılığımızı paylaşmayan devrimciler. 

Ancak bu konuyu sonlandırmadan önce bir konuyu daha açıklığa kavuşturalım. 
Yani Muhafazakar Devrimciler başlığı etrafındaki kafa karışıklığı , aslında yine biçimle karıştırıldığı için Devrimcinin öz mücadelesini açıklamanın beceriksiz bir yoludur . 
Muhtemelen bu yönü bazı kategorik terimlerle ifade etmek için yapılan ilk girişimdi ve bu nedenle, eski biçimi büyük kılan, bunu savunmak isteyen yaşayan, devrimci bir güç olduğunu ifade etme arzusuyla yönlendirilen oldukça beceriksiz bir başlık oluşturuldu. , eskiden özle aşılandığı zamanlar. Ancak günün sonunda biz Faşistler ve Nasyonal-Sosyalistlerle aynı güçtü, ancak eylemden çok kendi kendini analiz etmeyle ilgileniyordu. Bu başlığı kendilerini "kötü niyetli"lerden ayırmak için 


kullanacak kişilerin daha iyi anlaması için bu bölümü ekliyorum. 


faşistler ve naziler” diyerek kendinizden başkasını kandıramazsınız - biz faşistler bunun gerçekte ne olduğunu biliyoruz ve düşmanımız bunun bizimle alakalı bir şey olduğunun kokusunu alabiliyor. Başka bir “üçüncü konum” değil . 

Bu terimleri Faşizm ve Milliyetçilikten ayırmak için kullanmak Sosyalizm nafiledir, tıpkı farklılaştırmaya çalışmak kadar nafiledir “gerçek” muhafazakarlar ve “aldatıcılar” arasında - birincisi Kendini düşmanın eleştirisinden koruma girişimine kapılmış bir yanılsama, ikincisi, başarısız olmaya ve yıkılmaya mahkum bir şeyi temsil ettiğini kabul etmekten kendini koruma girişimine kapılmış bir yanılsamadır. İşte bu yüzden Faşizm her zaman Devrimci bir güç olmuştur ve sonsuza kadar öyle kalacaktır ; formların yok edilmesinden, yalnızca kağıt üzerinde var olanın yok olmasından korkmaz. Öz var olduğu sürece, yeni bir zamana ve yeni bir yere uygun, yaşayan ruhla aşılanmış yeni 


formları ortaya çıkarabilir. Bizim mücadelemiz budur 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Muhafazakarlar Alev'in çoktan uzaklaşmış olduğu yanmış odunun üzerinde yaltaklanırken, Hakikat Alevi'ni bir meşaleden diğerine taşıyorlar. 

Muhafazakar ya da gerici ilkeler yoktur, yoktur. Biz ilkeleri taşıyoruz, onlar ise yan ürüne kafayı takıyorlar. Bu kavramların arkasındaki tek itici "prensip", cansız bir şeyin çökmesini önlemek için 


yürüyen ölülerdir. 
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TALEPLER 


Dilenciler seçici olamazlar . Ancak faşistler ikisi de değil. Biz Talepçileriz 


ve daha azını göze alamayız. 


Dilenciler 


Politikacılar fahişedir. Sahnelere çıkıyorlar, televizyona çıkıyorlar, elinizi sıkıyorlar, bebeğinizi öpüyorlar, kulağınıza tatlı sözler söylüyorlar ve adeta oyunuzu almak umuduyla önünüzde secdeye kapanıyorlar. 
Alabildiği kadar oy almak için yalvarıp duruyorlar . “Senin ilkin olmak istiyorum” eb! Çalı. Ancak göreve geldiklerinde seçmenleriyle işleri biter, tıpkı bir fahişenin parayı cebe indirdiğinde müşteriye olan tüm sahte ilgisini kaybetmesi gibi. Seni kullanıyorlar ve bir kenara atıyorlar çünkü kaçınılmaz olarak seçimler bitiyor ve dolayısıyla alçalmak gerekiyor. Siyasi sistem, içinde yer alanlar açısından bu şekilde işliyor. 
Aslında ondan bir kol mesafesi uzakta tutulup “kitle hareketi"ne yaklaşmaya çalışanlar için yalvarma ve alçaltma yolculuğu hiç bitmiyor. 
Yani “kitleleri harekete geçirmeye”, “sessiz çoğunluğu” uyandırıp onların desteğini almaya ve böylece siyasi iklimi değiştirmeye karar verdiniz . Bunun pratikte anlamı, insanlara davanıza katılmaları için aralıksız yalvarma sürecidir. Durmuyor çünkü bu yaklaşıma göre siz gerçekten kazanana kadar duramaz . Ve gerçek şu ki, sonsuza kadar bir kısır döngünün içinde sıkışıp kalacaksınız: Kazanmak için kitlelerin desteğine ihtiyacınız var ; kitleler, siz onlara gerçekten kazanacağınızı gösterene kadar size katılmayacaktır , ancak kitlelerin desteğine ihtiyacınız var. kitlelerkazanacak , ancak kitlelerin sizi görmesi gerekiyor 


size katılmak için bir kazanan olarak . Dilenciler kazanan değildir. 
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Unutmayın, kitleler de politikacılar gibi fahişedir. 

Karşılığında bir şeyler, politikalarından veya sahne vaatlerinden bir şeyler vereceğini umarak kendilerini bir adaya satarlar ve oylarını yalnızca kazanabileceğine inandıkları adaya verirler ve bu nedenle aslında onlara secdelerinin karşılığını verirler. ona. Kazanabileceklerini düşündükleri tek kişi, siyasi sistemin parçası olan ve bu nedenle, fahişe oyları karşılığında vaat edilen malları dağıtmak için ellerinde güç kaldıraçlarına sahip olanlardır. Bu bir yanılsama, daha önce de belirttiğimiz gibi, politikacılar seçim bittiğinde, kazansalar da kaybetseler de umursamayı bırakırlar. Ancak kazanırlarsa seçmenlerine verdikleri sözlerin hiçbirini yapmazlar ve ya kendi gündemlerinin, parti politikalarının ya da mali destekçilerinin arzularının peşinden giderler. 

Kitle hareketi yaklaşımı saçmalıktır çünkü insanlara , onlara bir şeyleri geri verebilecekleri yanılsamasını bile sunamazsınız . Neye sahipsin? Siyasi sisteme giremezsiniz ve hala girişçilik taktiğinden hoşlananlar aynı komisyona basmaya devam edebilir ve Nick Griffin'in Çuestion Time'da yaptığı kadar zavallı görünebilir .BNP'nin, girişçiliğin neden her zaman başarısız olacağının parlak bir örneği olarak durmasına izin verin . 

Kitle hareketi de aynı şekilde yaklaşacaktır. Şaşırtıcı bir şekilde, Hitler'den Mein Kampf'a ,James Mason'dan SIEGE'e kadar Mücadelemize dair tüm yanıtları Mücadelemizin Şampiyonları tarafından uzun zaman önce aldık . Bütün bunları zaten bilmemiz gerekirken, burada yine bunların üzerinden geçiyoruz. Kitlelerin kadına benzediği ve siz onu dilenerek mi kazanacağınız artık az çok kabul görmüş bir metafor mu ? Kitlesel yaklaşım çağrıları “(lütfen| hareketimize katılın”, “mitingimize katılın”, “politikalarımızı okuyun, 


beğeneceksiniz” ve “bakın, biz iyi durumdayız!” "Oh" dan farklı bir ses yok 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lütfen bana bir şans ver, benimle randevuya çık, söz veriyorum beğeneceksin, ben çok iyi bir adamım!” 

“Dilenciler seçici olamaz” sözü aslında partinin sloganıdır. 
kitle hareketi, amaç miktarı artırmak olduğundan kimin katıldığının ne önemi var? Hala #1, değil mi? Bu başka hiçbir hareket için sorun teşkil etmez ama bizimki için? Mücadelemizde? Tamamen ilkelerimize aykırı olduğu için yıkıcıdır . Nicelik arzusu geniş bir ağ oluşturmak demektir, taviz vermek demektir, kişinin ilkelerini yumuşatmak ve istisnalar yapmak demektir, daha büyük ama daha az bir şeyle kalana kadar mümkün olan her adım geri adım atmak demektir tanımlanmış, hiçbir gerçek gücü olmayan şekilsiz gri bir damla. 

Bronilerin davanın destekçisi olduğu gibi akıl almaz derecede geri kalmış önermelere yol açan da işte bu zihniyettir . Dolayısıyla kitle hareketi yaklaşımı , nitelikten ziyade niceliği barındıran , "çoğunluğun gücüne" dair yanlış yönlendirilmiş faydacı inanç uğruna ilkelerin bir kenara bırakıldığı kapsayıcı bir çadırın vaazı haline gelir . Bu temelde dilencilik üzerine kuruludur : Başlangıçtan itibaren bir zayıflık konumudur; kontrolü , gücü , nüfuzu ve gücü olmayan birinin konumudur . Bu nedenle, sayılarda güç arar ve uzlaşmaya, kendini fahişeleştirmeye, standartlarını düşürmeye (eğer başlangıçta bir standardı varsa) ve aslında elini bir fincanla dünyaya uzatıp yüksek sesle "lütfen bana ver" demeye isteklidir . bir şans“... Ve dünya, küçümseme, tiksinme, sempati veya acıma dolu bir bakışla 


yanınızdan geçip gidiyor ve 


ikinci ikisi size ilkinden daha fazla zafer kazandırmayacak. 


SEÇİCİLER 


Seçiciler için uygun slogan “hiç yoktan iyidir” olacaktır . Bu, size iki boktan seçenek sunulduğu ve en azından birinin diğeri kadar boktan olmadığını kabul ettiğiniz zamandır, o yüzden onu kapsanız iyi olur. Kaliteye önem 


veriyormuş gibi davrandığınızda bu yalvarmaktır . 
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Bu, kuralların istisnalarının destek kazanmanın itici ilkesi olmasına izin veren türden bir zihniyettir. "Ah, bu adam yozlaşmış ama diğerleri kadar yozlaşmış değil, o yüzden onu seçeceğim, hiç yoktan iyidir!" "Bütün ibneler yozlaşmış değildir, iyi olan eşcinseller de vardır, o yüzden onları 


seçeceğim, hiç yoktan iyidir!" Ne saçmalık. 


Bu daha çok rüya gibi adaylarını beyaz at üzerinde bulamayan seçmenlerin zihniyetinde görülür , bu yüzden ya bir sonraki en iyi şeyi, “iki kötüden daha azını" seçerler ya da sadece protesto amacıyla bir adaya oy verirler. bir diğeri için - Rusya Federasyonu Devlet Duması (parlamento) seçimlerinde birçok kişi tamamen Putin rejiminin “Birleşik Rusya" partisini protesto etmek için komünist partiye oy veriyor , çünkü biliyorlar ki komünistler hiçbir zaman sandalyelerin çoğunluğunu kazanamayacak ya da herhangi bir şey elde edemeyecek. sonuç olarak, ancak Birleşik Rusya oylarını almadığı sürece bunda bir sakınca görmüyorlar (CPRF'nin kontrollü bir muhalefet olmasına rağmen zaten bunun bir önemi yok). Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı insanlar şimdi Trump'a yaltaklanarak bir kez daha bu zihniyete kapıldılar . 

Seçmek , en az dirençli yoldur , kolay seçenekler ve hızlı bir çıkış yolu aramaktır. Daha kolay bir kazanç elde etme fırsatının olduğu yanılsaması sunulursa , hedeflerine ulaşmak için gerçek bir çalışma yapmaktan kaçınmak için bunu memnuniyetle değerlendireceklerdir . 
Sözde temelli bir adaya mı yoksa silahlı mücadeleye mi oy vereceksiniz? 
"Kahretsin ben demokrasiye karşıyım/bunun bir yalan olduğunu biliyorum ama bu kesinlikle sorunu çözmenin daha kolay bir yolu olacaktır!" Ve sorun çözülmediğinde, kişi her zaman kötü kararlarını, inşa edilebilecek küçük bir ilerleme kaydedildiğini söyleyerek haklı gösterebilir; bunu yapmak için kendi ilerlemenizi yapmak yerine aslında 


hiçbir şey yapmadığınızı ve hiçbir şey başaramadığınızı fark edemezsiniz. . 
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Bu , tembellerin, gerçek inançtan yoksun olanların ve dolayısıyla bir anda karara varmaya hazır olanların yoludur , oysa inançlı insanların bir seçeneğe ihtiyacı yoktur, önemli olan tek seçim, zaten yapılmış: bu ilkelerin arkasında mısınız, durmuyor musunuz? Bu noktadan sonra ne gibi seçenekler sunulursa sunulsun, dürüstlüğü seçenler, kendilerini yoldan çıkaracak tüm hayali seçenekleri göz ardı edecek ve yüksek sesle “Ya hep ya hiç!” diyeceklerdir. “Hiç yoktan iyidir” mücadelemiz için yeterince iyi 


değil . 
TALEPLER 


Dilenciler seçici olamazlar çünkü onlar herkesi ve her şeyi kabul ederler , dilenmenin doğası böyledir . Seçiciler, kendilerine sadece boktan seçenekler verilse bile, mevcut olanlardan birini seçerler. İkisi de mücadelemiz için yeterince iyi değil ve bu zaten biz Faşistlerin ve Nasyonal Sosyalistlerin gerçekte kim olduğumuzu gösteriyor; bizler talepçileriz . Biz 

kalite talep ediyoruz . Dürüstlük istiyoruz , güç istiyoruz . 

Dışarı çıkıp insanlara bize katılmaları için yalvarmıyoruz , çünkü insanların çoğunluğunun davamıza faydası olmadığını, onların lemming olduğunu ve dahası zayıf olduklarını, geçinmeye devam edeceklerini biliyoruz . Çoğu bize yardım etmeyecek ve kaybetmemiz durumunda bizi tanımıyormuş gibi davranarak memnuniyetle kenarda duracak. Kamuoyunun umurunda değiliz çünkü onların görüşleri statükoya göre şekilleniyor ,düşmanımıza göre şekilleniyor . Uygulamada kitlelere hitap etmek için gösteriş ve saygınlığa önem verenler, Sistem standartlarına, düşmanın standartlarına hitap etmeye çalışıyorlar, böylece kaybetmiş oluyorlar. Kitlelerin özünde gerçekten önemsediği tek saygınlık güçtür. Önemsedikleri tek prezentabilik vizyondur . 


Kitleler bizi güçlü ve yön duygusuna , vizyona sahip olarak gördüklerinde , 


bize hayran olun ve bizden korkun. 
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Ama o zaman bile bize bir fayda sağlamayacaklar. Çünkü bugünkü toplumla yollarını ayırmaya güçleri yetmiyor. Bunun nedeni yine başarısızlıktan korkmaları ve yalnızca birine yönelmeleridir. 
kimin kazanacağını düşünüyorlar . Bu konuda fırsatçıdırlar çünkü bireysel düzeyde kendi güvenlikleri ve güvenlikleri onlar için çok önemlidir. Sizi kenardan destekleyebilirler ama asla sizinle birlikte yürümeye başlayacak kadar yeterli değiller çünkü Sistem'in cezasından korkuyorlar. Günün sonunda yine de iyi geçinecekler ve bu nedenle ancak 


zaferimiz geldiğinde bize katılacaklar. 


ama hepsi garanti. 


Dolayısıyla kitleler zafere ulaşmada yararsızdır . Mücadelenin çoğunu yapan ve öncülük yapanlar her zaman küçük bir seçkinler grubu, bir öncü ve bir grup fanatiktir . 
“Naziler ve Komünistler arasında fanatik olmayan büyük bir kitle, TV izleyicileri ve çizgi roman okurları var” -George Lincoln Rockwell. Bu yüzden yalvarmıyoruz ve seçmiyoruz ; TALEP EDİYORUZ . Fanatik bir vizyona bağlı kalır ve bunu taviz vermeden yapar çünkü uzlaşmanın vizyonunun aşınmasına yol açacağını bilir. Fanatik, niceliğin hiçbir anlam ifade etmediğini bildiği için kimsenin yanında durmasını istemez , yanında kendisi gibi, 


dişiyle tırnağıyla mücadele edecek, geri adım atmayacak birini ister. 


Fanatik "ya bizdensin ya da bize karşısın" der çünkü onun standartları vardır , vizyonu daha azını kabul etmesine izin vermez toplam ve mutlaktan daha fazla. 

İnsanlara katılmaları ve geniş bir ağ oluşturmaları için yalvarmak , bu vizyonu karartmak ve sulandırmak ve az sayıda kişinin niteliğini ve gücünü şişirilmiş çoğunluğun 


zayıflığıyla zehirlemek anlamına gelir , böylece nicelik güce değil zayıflığa dönüşür. 
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"Hiç yoktan iyidir" diyerek boktan seçenekler arasında seçim yapmak , öyleymiş gibi davranarak tamamen aynı şeye yol açar. 
daha kötü olabilir. 

Fanatikler kişinin kendi vizyonunun standartlarını karşılamasını talep eder . 
gücünü ve saflığını koruyun . Herkese veya birçok farklı gruba hitap etmeye çalışan dilenci kitle hareketi, diğer tüm katılımcıların çıkarları tarafından gölgede bırakıldığı için hiçbir vizyona sahip değil . Seçicinin mevcut en az elverişsiz seçeneği seçmesi, vizyonundan taviz veren bir harekettir, bu da sonuçta onun da vizyonu olmadığı 


anlamına gelir . 


Uzlaşma, Gerçeğin Ölüme gittiği yerdir. 7 olduğunu düşünen biriyle 242-4 iddiası tartışılamaz . 
sonra onlarla 242-5 konusunda uzlaşır . Dolayısıyla ittifaklar da aynı şekilde işe yaramıyor, çünkü bunlar ideallerinizden, ilkelerinizden , nicelik uğruna bu vizyondan 


ödün verme yöntemi üzerine kuruludur . 


Mein Kampf, Cilt TI, Bölüm 8: Güçlü Adam En Güçlüdür 


Yalnızken: 


“Her şeyden önce, yeni ırk temelli devlet asla ırkçı bir işçi koalisyonunun uzlaşmacı kararsızlığıyla yaratılmayacak, yalnızca kendisine karşı çıkan herkese karşı mücadele eden tek bir hareketin sağlam iradesiyle yaratılacak.” 


Bu nedenle nicelik aramıyoruz. Gerçek mücadele birkaç fanatiğe kalmış, kitlelerin bir kısmı onları alkışlayabilir ama sakince vazgeçip “bu sürdüğü sürece iyi bir gösteriydi” diyecekler. 
fanatikler başarısız olursa. Elbette niyetimizi açıkça ortaya koyuyoruz ve Yüksek sesle mesaj atın çünkü tüm dünyanın bizi duymasını istiyoruz. Sonuç olarak, içinde en ufak bir inisiyatif sahibi olan insanlar, dışarı çıktık. Sokaklarda uzanmış bir şekilde dolaşmıyoruz el yalvarıyor. Herkese burada olduğumuzu bildiririz ve sonra bekleriz. 
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Bize gelmek isteyenler var ama geldiklerinde mevcut olanlardan seçim yapmıyoruz , talep ediyoruz. Zorluklara göğüs gerebileceğinizi, 


vizyonumuza sadık olduğunuzu ve gerekenlere sahip olduğunuzu kanıtlayın . 
alır. 


Bu kapsamlı bir çadır değil. Burası ayrıcalıklı bir kulüp. Sence 


bu eve mi gireceksin? Bu eve asla giremezsin. 
Sen çok yaşlısın, şişmansın ve sen... sen çok... SARIŞIN! Verandamdan çık! 


Beyaz Güç, Bölüm 2: Manevi Frengi: 


“Aslında beni bir Fırtına askeri olmayı denemek istediğine ikna etti! 


Politika gereği, bunu ne zaman duysam (her gün yaptığım gibi), başvuranın cesaretini kırmak için elimden geleni yapıyorum. Biz amatörleri değil, cehenneme kadar KALACAK adanmış, fanatik savaşçıları istiyoruz. Bu çılgın karakterle daha da ileri gittim. Onunla dalga geçtim. Ona asla başaramayacağını söyledim. 


onu ilk gün kovacağımızı söyledik. 
O meydan okumaya yükseldi. 
“Siz adını verin, ben yapacağım!” dedi. 


Garip bir şekilde, kelimelerin arkasında şiddetle yanan bir İRADE hissedebiliyordum. Ona, on sekiz yaşına gelene kadar bir Nazi Fırtına Birliği olarak hayatını deneyemeyeceğini söyledim. Birkaç ay sonra döneceğine söz vererek ayrıldı. O, beatnik kılığına girmeden geri döndü. Savaşmak için yaratılmış, sarışın, genç bir Viking olduğu 


ortaya çıktı. 
Ona döktük. 


İçeride uyuyacak yer kalmamıştı. Bu yüzden arka tarafta harap olmuş bir arabaya atandı. Hala kıştı ve soğuktu. Ama çocuk bir çiftle birlikte 


harap olmuş arabaya taşındı. 
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battaniyeler. Onu tuvaletleri ve bahçeyi temizlemeye görevlendirdik. 


O çalıştı. 


Bahar geldi, ardından kavurucu bir yaz geldi. Hâlâ enkaz halindeki arabanın içindeydi ve sivrisinekler tarafından canlı canlı yemişti. Onu matbaada denedim ama böyle bir ayının işe yaradığını hiç görmedim. 
İçkiden, haplardan ve uyuşturucudan tamamen kurumuştu, bol miktarda 


egzersiz yapıyordu ve 'başarmak' için her türlü işareti gösteriyordu.” 


Politikamız her zaman dışlama olmalıdır , dolayısıyla şunu bir kez daha söyleyeyim, biz neden dilenci ya da seçici değiliz, TALEPÇİYİZ . 
İnsanların bize gelmesini sağlamak için sözümüzü her yere yaymalıyız ve geldiklerinde de göreve hazır olduklarından emin olmalıyız. Herkesi dahil etmeye çalışmak yerine onları bize gelmeye zorlayarak, yalnızca gerçekten ilgilenenlerin gelmesini sağlıyoruz, böylece lemming kalabalığının geçinmesini engelliyoruz. Bundan sonra olması gereken, istenmeyen unsurların, yozlaşmışların , korkakların , LARPer'ların ve zihinsel engellilerin ayıklanmasıdır. 
Mücadelemizin gerçek fanatiği er ya da geç zorluklarla karşılaşacak; hapis cezasıyla, bedensel zararla, ailesinin onu evlatlıktan reddetmesiyle, Sistemden dışlanmayla (işini kaybetmek ya da eğitim yerinden atılmak) ve sonunda ölümle karşı karşıya kalabilir. Bunlar inançlı bir adam olmanın çok gerçek olası sonuçlarıdır ve bunlar, sanrısal olmadıkları sürece tüm istenmeyen unsurların 


korktuğu şeylerdir. 


Başvuru sahiplerini test etmek için yukarıda belirtilen yöntemi kullanın, çeşitli bezdirme geleneklerini düşünün veya Ulusal Eylem'in resmi olmayan yaklaşımına bakın; bu, Amerikan NSM gibi bir şeye katılmak üzere olduklarını düşünen katı LARPer'ları uzaklaştırır. süslü üniformalar ve rol oyunlarıyla yürüyüşe çıkın 


Eve dönmeden ve lemming hayatlarına devam etmeden önce çok zor. Bu 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Gerçek fanatiklerden oluşan ve gerçekten dışarı çıkıp düşmana karşı harekete geçecek bir hareketi nasıl şekillendirdiğinizdir . Eylem), sahtekarları ve parazitleri kırk dönümlük bir tarlanın ortasındaymış gibi tek başına ve açıkta bırakma etkisine sahip. 
Çok heyecan verici. Birleştiricidir. Daha da büyük şeylere doğru ilerlemek için gereken güveni inşa ediyor” -lames 

Duvarcı. 

Hareketiniz, açık kapıdan içeri girmenize izin verdiğiniz bilinmeyen değişkenlerden oluştuğunda ne olacağını görmek ister misiniz? Dover'da antifanın başına gelenlere bakın . Polis hattı kırıldığında geriye yalnızca kalabalığın en önünde yer alan fanatikler kaldı; geri kalanlar koştu çünkü geri kalanlar hobiciler ve LARP'cılardı ve onlar da bunun eğlenceli bir etkinlik olacağını düşündükleri için dışarı çıkmışlardı. etrafta caka satarak dolaşabilir ve polis hattının arkasında kendini önemli, hoş ve güvende 


hissedebilir ve daha sonra hep birlikte bara gider ve eğlenirdi. 


Yaşanan gerçek yüzleşme için ortalıkta kalan antifa 


bu kendileri için: 


“Ne yazık ki, Twitter'da bir avuç faşistin taş ve kayalarla kana bulanması nedeniyle “zafer” iddiasında bulunanlar olmasına rağmen, gerçek şu ki bu bir zafer değildi. Bunun bir nedeni de mevcut antifaşistlerin çoğunun sokak savaşçısı olmaması ve faşistlerle göğüs göğüse çatışmaya girmeye hazır olmamasıydı. Polisin arkasında büyük çocuğu oynamak, faşistler onların arasından geçtiğinde birçoğu kuyruklarını dönüp kaçtılar ve benim gibi birkaç kişi sayıca üstün olmak ve dayak yemek için onlarla burun 


buruna durmaya istekli kaldı.” 


Antifa'nın başına gelenlere tanık olmak ne kadar komik olsa da, kapsayıcı çadırlar, ittifaklar ve kitle hareketinin çekiciliği gibi kavramlarla kendilerini kandıranlar, kaçınılmaz olarak aynı çıkmaza girecekler . Hobiciler, LARPer'lar, yozlaşmışlar koşacak, 


hep koşacaklar. Sadece fanatikler kalacak. Ne yazık ki bizim için 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Düşmanlar tamamen kapsayıcılık kavramına dayanıyorlar. Ancak biz değiliz. 

Hala daha ikna edici olmaya ihtiyacınız varsa , o zaman ilk IronMarch Devrimci Faşist El Kitabı — Zihinsel Kurtuluş'un yanı sıra James Mason'ın SIEGE'sini okumanızı ya da siktir edin, herhangi bir gerçek katı Faşist/NS materyalini okumanızı öneririm — hepsi aynı yanıtlara işaret ediyor. 

Ama en azından şu kadarını almaya çalışın: dilenciler büyük bir zayıflığın, seçiciler ise dürüstlük eksikliğinin göstergesidir . Kimse bize yardım etmeye gelmiyor, hepimiz oradayız ve sayılardan güç aramak yerine bu zorluğun üstesinden gelmenin zamanı geldi. Düşman neyin şık ve saygın göründüğünü dikte ettiğinde, nasıl göründüğünüz konusunda bilinçli olmayı bırakın, bu oyun size karşı oynanıyor. 

Evrensel ve köklü bir takdim edilebilirliğe ve saygınlığa sahip olan tek şey Güç ve Vizyondur; bir fanatiğin ayırt edici özellikleri, çevresinde gördüklerini kabul etmeyen birinin, tam bağlılıktan daha azını kabul etmeyen birinin ayırt edici özellikleri uymayan veya uzlaşmayan birinin tekil vizyonuna. Biz talepkarız. Kendimizden talep ediyoruz , başkalarından 


talep ediyoruz , hayatın kendisinden talep ediyoruz . 


Ya bizimlesiniz ya da karşımızdasınız. 
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KARAKTER VE ENTELEKTÜALİZM 


Bu makalede Faşizmin/NS'nin zekaya göre neye değer verdiğini ve bunun neden entelektüalizmle tam olarak bağdaşmadığını sunacağız. 

İnsanların kabul ettiği yaygın varsayılan ikilik, akıllı ve aptal insanlar arasındaki ayrımdır; birincisi "iyi" dir ya da en azından ikincisinden "daha iyi" dir. Bu ikilemin vurgusu Rasyonalizm ve Aydınlanma'nın yükselişiyle birlikte kök saldı ve "rasyonel", "akıllı" ve "zeki" insanların "en" yetenekli olanlar olarak 


toplumsal elitleri oluşturması gerektiği fikri pekiştirildi . 


Bu tür kökenler tek başına gerçek Faşistlere burada şüpheli bir şeyler döndüğüne dair işaret vermelidir ve bunun da iyi bir nedeni vardır. Tüm niyet ve amaçlar açısından Entelektüalizm, zekanın fetişleştirilmesidir, bunun üzerine zeka, sosyal değerin ve dolayısıyla sosyal statünün bir ölçüsü haline gelir. 
Sonuç olarak, eğer kişi sosyal statüsünde yükselmek istiyorsa, kendisinin zeki olduğunu kanıtlamalı ve böylece daha yüksek bir sosyal statüye sahip olan “entelektüel” unvanını elde etmelidir. 

Ancak bunun yaptığı, kişi söz konusu zekaya sahip olmasa bile zekasını kanıtlamak için meşhur bir keşmekeş yaratmaktır ; çünkü Dunning-Kruger etkisinin de kanıtlayacağı gibi, kör hırs çoğu zaman aptallarda bulunur. Aslında bir insan belirli bir konuyu ne kadar az anlarsa, yaptığı tüm hataların farkına varmama olasılığı da o kadar artar; oysa konu hakkında gerçekten bilgili olan biri kendi eksikliklerini doğru bir şekilde değerlendirebilir (dünyadaki tüm şarkı yarışmalarını ve nasıl yapıldığını düşünün) birçok sanrısal insan, boktan şarkı söylemelerinin harika olduğuna inanıyor). Aynı etkiler entelektüalizm için de geçerlidir - insanlar "entelektüel" olarak, akıllı olarak görülmeyi arzularlar , ancak yalnızca gerçekten zeki veya karmaşık metinleri okuyacak kadar akıllı 


olabilirler , ancak onları anlayamayabilirler - ve 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Entelektüellerin çoğunun kökeni burada yatıyor. Bu, Adolf Hitler'in Mein Kampf'ta 


çoğu insanın okumayı bilmediğinden bahsederken vurguladığı bir sorundur : 


Her ikidurumda da okunanların, gerçekler ve rakamlardan oluşan bir liste gibi hafızada saklanmaması gerekir. Gerçekler, tıpkı bir mozaik karonun parçaları gibi, dünyanın genel bir 

imajı olarak bir araya gelmeli ve okuyucunun kafasında bu dünya imajının şekillenmesine yardımcı olmalıdır. Aksi takdirde, öğrenilen bilgilerde bir karışıklık yaşanacak ve gerçeklerin 


değersiz karışımı, mutsuz sahibine kendisi hakkında hak etmediği kadar yüksek bir itibar kazandıracaktır. Ciddi anlamda 


"kültürlü ve bilgili" olduğuna inanırken, sırf yatağının yanında bir yığın kitap olduğu için hayata dair bir anlayışa sahip olduğunu ve bilgili olduğunu düşünüyor. Aslına bakılırsa, her 


yeni bilgi onu gerçek dünyadan biraz daha uzaklaştırıyor, ta ki çoğu zaman kendini ya bir psikiyatri hastanesine ya da bir "politikacı" olarak bulana k. 


devlet. 


-MK, V1, ch2 


Her şeyden önce belirli bir sosyal statüye ulaşma arzusuyla beslenen bu insanlar, akıllı kitaplardan aldıkları süslü ve karmaşık kelime veya kavramlarla herkesin gözünü kamaştırmaya çalışarak sözde zeka gösterisi yapıyorlar. Bazen o 


bile değil; entelektüeller birbirlerinden beslendikçe, memnuniyetle kusarlar. 


birbirlerinin saçmalıkları. En sevilen manevralardan biri 


Entelektüellerin yapması gereken basit bir şeyi alıp onu gereksiz derecede karmaşık 


ifadelerle süslemek ve bir kez daha zekiymiş gibi görünmektir. 


Bu insanlar için daha dürüst terim Julius Evola'nın The Bow ve The Bow'un 14. 


Bölümünde tanımladığı gibi "zeki aptallar" dır. 


Kulüp. 
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“Bu tür “entelektüalizmin”" temsilcileri, parlak ifadelere ve polemik ve diyalektiğin etkili bir şekilde kullanılmasına gerçeklerden çok daha fazla değer veriyor. Fikirleri bahane olarak kullanırlar; parlamaları, özellikle akıllı bir insan izlenimi vermeleri önemli... Bütün aptallık çeşitleri arasında en iğrenç aptallığın entelektüellerin aptallığı olduğunu söyleyen kişinin sözlerinde şüphesiz bir ölçüde doğruluk payı vardır.” 

Kısacası Entelektüalizm , zekanın başlı başına bir amaç haline geldiği, zekanın fetişleştirilmesidir. Zayıf karakterli insanlarda, zeki oldukları yanılsamasını vererek kendilerini sosyal olarak ilerletme arzusu yaratır (gerçi çoğu zaman gerçekten zeki olan insanlar bile zayıf karakterlidir). Bu sosyal statüye ulaşma çabası içerisinde aslında 


kendilerini dahi yüksek zekaya sahip olduklarına inandırmayı başarırlar. 


Eşitlikçilik fikriyle birleştiğinde bu, herkesin yüksek zekaya ulaşma yeteneğine sahip olduğu ve dolayısıyla sosyal konumdan keyif aldığı "zekilerin keşmekeş yarışı" nın koşullarını yarattı. 
bu hedefe ulaşamayanları küçümsemek için nereden 
Aynı. Bu, ilk etapta, zekaya kendinden üstün tutulan kişilere duyulan kıskançlık 


tarafından motive edilmektedir (saygılarının iyi kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın). 


Modern toplumun tamamı aslında bu yanlış yönlendirilmiş hırsın kitlesel yüksek/ akademik eğitim motivasyonlarıyla sürdürülmesi üzerine inşa edilmiştir. Aslında can düşmanımız olan insanları sosyalleştirmek ve böylece Sistem'e entegre etmek için kullanılan bir eğitim. Ancak bu , kişinin zekasının ve haklı sosyal konumunun yalnızca bir kağıt parçasıyla kanıtlandığı "zeki" insanlar yaratma kisvesi altında yapılıyor . 
ABD'de bu aynı zamanda öğrenci kredilerinin daha büyük bir tefecilik planıyla da 


birleşiyor. Bir kişinin gerçekte ne kadar akıllı olduğunu merak etmek gerekir; 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"Entelektüel" olma vaadiyle basit bir dolandırıcılıkla parasının alınmasına 


razıdır . 


"Psikolojide kitle fikri zafer kazandı, böylece “deha" yüksek zekayla, ikincisi de “üniversite eğitimiyle” eş tutuluyor. Tekrar ediyorum; kişiler arasında niteliksel bir farklılık yok. Ticari düstur şudur: "Beyin 


satın alabilirsin." 


-IMPERIUM, Francis Parker Yockey tarafından 


Bununla birlikte, kişinin Sistem'in öğrenme kurumları tarafından yanılgıya düşmemesi, onun başlı başına bir amaç olarak zekaya değer verme şeklindeki daha büyük etkisinden, dolayısıyla tüm " kenar" entelektüellerden, kendi kendini yetiştirmiş ve kendi kendini okumuş özentilerden kaçtığı anlamına gelmez. Modern akademi salonlarındaki lemming'lerle aynı özlemleri arzulayanlar, bunu sadece "dışarıdan" yapıyorlar. Aslında bu, onlara entelektüel bir üstünlük duygusu da veriyor; çünkü onlar, herkesin desteklemesi söylenen aynı arzuları takip etmelerine rağmen, Sistem'in etkisine kapılmayacak kadar 


akıllı olduklarını düşünüyorlar. 


Diploması sayesinde zeki olduğuna inandığı için bir lemming entelektüeline ulaşmak zorsa, Sistem tarafından "kandırılmadığı" için kendisinin zeki olduğuna inandığı için kenardaki entelektüele ulaşmak da zordur .. Her ikidurumda da, bir kağıt parçası yüzünden veya " gerçekte neler olup bittiğini " nasıl "bildikleri" 


nedeniyle sizden ne kadar akıllı olduklarını söyleyeceklerdir . 


İkinci türden en kötü suçlular, bizimle aynı tarafta olduklarını iddia eden, ancak kişisel entelektüel büyüklük yanılgılarına dayanarak hemen bir üstünlük konumu üstlenmeye çalışan ve geri kalanları kendi kişisel piyade orduları 


olarak gören kişilerdir. “yüksek zekalarıyla ” kimi “yönlendirebilecekleri ” . 
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İşleri gerçekten halledecek olan insanları (“kas”) küçümseyen bu “entelektüel öncü” (bazen kendini “beyinler” olarak tanımlar) , herhangi bir devrimden sonra toplumdan 


temizlenecek ilk grubun, aslında entelektüeller. 


Dahası, günümüzün çoğu hastalığının kökeni hastalıklardan kaynaklanmaktadır. 
Entelektüel tabakanın fikirleri oluştu. 

Ancak tüm bunlar, eğitimin yanlış olduğunu söylemek değil, daha ziyade amacının nasıl tamamen saptırıldığını ve pratik amaçlar için yararlı bilgi yetiştirmekten, kişinin kendi değeriyle ölçülen öz-değer duygusunu geliştirmeye dönüştüğünü belirtmektir. "istihbarat". Ne zekanın ne de zekanın kendisinden (ve dolayısıyla gerçekten zeki insanlardan) söz etmiyoruz , daha ziyade bu şeylerin sosyal kimlik 


bilgilerine dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz. 


Sonuçta, Faşist/NS'nin entelektüalizme ve kendini entelektüel olarak ilan eden tüm entelektüellere karşı muhalefetine şaşırmak pek mümkün değil. Birincisi, nihai hedeflerimiz ile bağdaşmayan ve toplumda üstlenebilecekleri makamlara layık olmayan insanların yetişmesine olanak tanıyan bir tür toplumsal yapıyı gerektirir. İkincisi, kendi kendini değerlendiren "yüksek" zekasına dayanarak , kendisini sizin hayranlığınıza, saygınıza ve hatta itaatinize layık biri olarak göstermeye çalışan düşük kaliteli bir kişiyi 


temsil eder . 


Faşizm/NS, akıllı/aptal ikiliğinin abartılı önemini açıkça reddeder ve Karakter ile entelektüalizme karşı çıkar. 
Modern Dünya Rasyonalistlerinin Aklı, Faşizmi ve Nasyonal-Sosyalizm Karakteri Yerleştirir. Bunun nedeni, zekadan farklı olarak, kişinin onu yapay olarak geliştirmiş gibi davranamayacağı veya gerçekte sahip olduğundan farklı bir Karaktere sahipmiş gibi davranamayacağıdır. 

Karakterin doğası ve yapısı hakkında en iyi kavrayışı elde etmek için herkesi 


Ernst Jünger'in iki savaş arası karakter hakkındaki makalesini okumaya davet ediyorum. 
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önemi, ancak yine de bu kitaptan ve diğer Faşist/NS kaynaklarından bazı 


alıntılar sunacağız. 


"Aydınlanma Çağı'ndan farklı olarak karakterin en yüksek değer olduğuna inanıyoruz; bu, içsel dönüşümümüzün en 


önemli işaretidir." 
-Ernst Jünger 


Kişinin Karakteri onun gerçek iç doğasıdır. Faşizm, zayıf ve yumuşak karakter yerine büyük, güçlü ve sağlam karaktere değer verir; çünkü bu, değerlerimizi koruyabilen ve Hakikati onurlandırabilen karakterdir. Kişinin zekası ikinci sırada gelir, çünkü büyük karaktere sahip bir kişi en zeki olmayabilir, ancak daha zeki olan zayıf karakterli bir kişiden daha uzun boylu olacaktır. Aslında ikincisi entelektüelin, genel olarak modern insanın mükemmel tanımıdır. 

Zayıf karakterli kişi, irade eksikliğinin ( güçlü bir karakterin bir özelliği) neden önemli olmadığını veya dikkate alınmaması gerektiğini rasyonelleştirecek becerilere sahip olmak için bir nebze olsun zekaya son derece ihtiyaç duyar. 
Kendi konumlarını güvence altına almak için öncelikle kendilerinin ve sonra başkalarının yozlaşmasını entelektüel olarak meşrulaştırmaya çalışacak olanlar da bu insanlardır. "İbnelik sorun değil" sadece bir ibnenin veya akıllı bir aptalın söyleyebileceği bir şeydir; ibneliğin, tüm yozlaşmalarda olduğu gibi, çoğu 


zaman küçük ve zayıf bir karakterin sonucu olduğunu görmezden gelir. 


Basit ve alçakgönüllü bir insan, entelektüelden çok daha erdemli olabilir ve bu nedenle zekanın kendisine değer vermiyoruz ve adı geçen adamı en akıllı olmadığı için gücendirmiyoruz. "Akıllı" ve "aptal", dünya görüşümüzde "iyi" ve "kötü" nün yerine geçemez ve her şeyi tanımlayan insan özellikleri arasında yer almaz; bu görevi yalnızca Karakter yerine getirebilir. Dolayısıyla biz de “akıllı” işleri üstün işler olarak görmüyoruz ; bunun yerine, insanın, Karakterine göre kendisine verilen görevi yerine getirme çabasını kabul ediyoruz: 
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“Herkesin toplum içinde kendisine yeteneklerine göre verilen bir görevi vardır. Hiçbir zaman herkesin aynı görevi yoktur, aksine her birinin görevi kendine aittir. Görevi ona toplumda bir yer kazandırır, görevini tam olarak yerine getirirse başkalarının takdirini kazanır. Genel anlamda 


görevi büyük olmasa da mutlu.” 


"Sokaktaki bir işçi, eğer görevini daha iyi yaparsa, bir bakandan daha 


üst sıralarda yer alabilir." 


-İnanç ve Eylem, Helmut Stellrecht 


Gerçekte zeka bir araçtır ve herhangi bir araç gibi iyiye de kötüye de kullanılabilir ve kişinin bu aracı nasıl kullanacağını belirleyen şey de yine Karakterdir. Küçük adam, kusurlarını haklı çıkarmak ve küçük çıkarlarını güvence altına almak, kendi postunu korumak ve başkalarını dolandırmak için aklını kullanacaktır. Böylece akıl, eşitlik ve komünizm gibi fikirlerin yaratılmasına hizmet eder. Büyük bir adam, aklını, gerçekleştirmeye çalıştığı daha yüksek bir göreve, kişisel bir hevesten ziyade bir gerekliliği dayatan daha büyük bir ilkeye hizmet etmek için kullanacaktır. Böylece akıl, Organik Durumu yaratmaya hizmet eder. 

“Ruhsal deneyimlerimizin gösterdiği gibi, duyularla koşullandırılan aklın 

dış mantığının üzerinde, içsel bir kader mantığı yükselir. Biz bunu beyinle değil, beyni kendi amaçları için veya ona rağmen kullanan kanla algılarız. 
Kan argümanları ikna edici değil, zorunludur. Hedefleri mantıksal yapılar değil, zorunluluğun sonucudur. Ana organı kalptir. Ve beyinle ilgili olarak 


akıl dediğimiz şey, 


kalple olan ilişkiye karakter diyoruz.” 
-Ernst Jünger 


Bundan şu sonuç çıkıyor ki biz aynı zamanda bir kavramı da tanımıyoruz. 
Devletin ve Milletin liderleri olarak “Entelektüel Elit” 
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Böyle bir elit için gerekli nitelikler bir kez daha zayıf ve küçük karakterli insanları büyük karakterli adamların üstüne çıkaracaktır (kendilerini entelektüel ilan edenlerin kendilerini " kasımızın "" beyni" olarak gördüklerinde kahkahalarımız da buradan gelir ). Faşizm/NS'de mümkün olan tek elit, Francis Parker Yockey'in "kültür taşıyan tabaka" olarak adlandırdığı , herhangi bir kültür içindeki onun mutlaklığını temsil 


eden doğal ruhsal azınlık olan, doğuştan liderler, büyük karakterli insanlardır. 


en iyi: 


“Irklar ve uluslar kendilerini en yüksek potansiyelleriyle, temel ulusal özellikleri bünyesinde barındıran ve muazzam tarihsel 


sembolik önem kazanan güçlü bireylerde ifade ederler.” 


Zeki veya akıllı bireyler değil , güçlü bireyler, büyük karakterli adamlar, bu birincil ön koşuldur, aşağıda en iyi etkiyi elde etmek için uygulayabilecekleri zeka da 


dahil olmak üzere doğal yetenekleri ve eğilimleri vardır: 


“Önem kavramı Kültür taşıyan tabaka fikriyle şu şekilde bağlantılıdır: Herhangi bir alanda öne çıkan ve aynı zamanda içsel yeteneklere, vizyona, takdire veya yaratıcılığa sahip olan her insan doğal olarak 


bu tabakaya aittir.” 


Bu nedenle tam olarak bu tür insanları cezbeden şey her zaman Faşizm/NS 


olmuştur: 


"Yalnızca Otorite ileriye doğru bir adımı temsil eder ve bu nedenle Kültür taşıyan tabakadaki en güçlü, en hayati, yaratıcı unsurlar 


Otoritenin yeniden dirilişinin hizmetinde bulunur." 


Bu da aynı şekilde Faşizm/NS'nin neden toplumun her kesiminden, her toplumsal alan ve sınıftan insanı kendi saflarına çektiğini açıklıyor; bu, düşmanlarımız 


için uzun süredir bir gizem olarak kaldı. 
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zaman. Bizim dünya görüşümüz, insanları ilgi alanlarına, mevcut sosyal statüye ya da zeka gibi ortak ikincil niteliklere göre çekmedi; " gerekli olanı" yapmak için " kan bağının zorunlu olduğunu" hisseden kültür sahibi tabakayı cezbetti 


ve temsilcileri toplumun her yerinde gizli olan: 


“Kültür taşıyan tabaka, çağdaşları tarafından hiçbir şekilde bir birlik 

olarak tanınmadığı gibi, kendisini de bir bütün olarak kabul etmemektedir. 
Bir tabaka olarak, taşıdığı Kültür gibi görünmezdir. Tamamen psişik bir katman olduğu için entelektüelleri tatmin edecek hiçbir maddi tanım 


verilemez.” 


“Yaratıcılar ve takdir edenler olarak ifade edilen Kültür taşıyan tabaka, 

bu haliyle görünmezdir. Hiçbir ekonomik sınıfa, hiçbir sosyal sınıfa, hiçbir soyluluğa, hiçbir aristokrasiye, hiçbir mesleğe karşılık gelmez. Üyelerinin hepsi hiçbir şekilde kamuya mal olmuş kişiler değildir. Ancak bu tabaka, 


varlığıyla Yüksek bir durumu gerçekleştirir. 


Bu dünyadaki kültür.” 


Aynı kültür taşıyan konu üzerine yazan bir başka Faşist figür Seçkinlerin oluşabileceği tabaka Corneliu Zelea'ydı 


Codreanu, “Lejyonerlerim İçin” adlı otobiyografisinde : 


"Bir halk kendi kendini yönetemez. Elitleri tarafından yönetilmeli. Yani, belirli yeteneklere ve uzmanlıklara sahip olan, bağrında doğmuş erkekler 


kategorisi aracılığıyla." 


Üstelik seçkin bir sınıfın gerekli özelliklerini nitelendirirken, bir kez bile zekadan bahsetmiyor, bunun yerine aynı zamanda Karakterin özellikleri olan 


nitelikleri sıralıyor : 


Bir elit neye dayanmalıdır? 
a) Ruhun saflığı. 
b) Çalışma kapasitesi ve yaratıcılık. 


o) Cesaret. 
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d) Zorlu yaşam ve milletin karşılaştığı zorluklara karşı sürekli 


mücadele, e) Yoksulluk, yani servet biriktirmekten gönüllü olarak 


vazgeçmek. 
f Allah'a iman. 
Aşk. 
Son olarak Codreanu yeni bir elitin nasıl doğabileceğinden bahsediyor 


doğrudan bir çatışmada: 


“Peki ya bir ulusun gerçek bir eliti yoksa, birincisi ikinciyi belirleyecek mi? Tartışmasız bir gerçeği içeren tek bir cümleyle cevap veriyorum: Bu durumda gerçek seçkinler, yozlaşmış seçkinlerle, sahte olanlarla yapılan bir savaştan doğar. Ve bu 


aynı zamanda seçilim ilkesine de dayanıyor.” 


Faşist/NS hareketlerinin tarihine aşina olan herkes, tüm bunların pratikte nasıl kanıtlandığını, büyük karaktere sahip adamların ve doğal yeteneklerin bu karaktere ve yüksek hedefe hizmet etmek için kullanıldığını açıkça görebilir. Hareketlerimizin saflarını yükselttik ve onların iktidardaki düşmana karşı mücadelesinde, ateşle ve 


çeşitli denemelerle şekillenen yeni bir elit oluşturuldu. 


sıkıntılar. Zayıf bırakacak türden denemeler ve sıkıntılar akıllı adamlar ayaklar altında ezilip kaldırıma fırlatıldı. 
George Lincoln Rockwell yeni bir kişiyi teste tabi tuttuğunda , bu bir zeka testi 


değil, bir Karakter testiydi, Beyaz Güç'ün ikinci bölümünün de kanıtlayacağı gibi: 


“Aslında beni bir Fırtına askeri olmayı denemek istediğine ikna etti! 

Politika gereği, bunu ne zaman duysam (her gün yaptığım gibi), başvuranın cesaretini kırmak için elimden geleni yapıyorum. Biz amatörleri değil, cehenneme kadar KALACAK 


adanmış, fanatik savaşçıları istiyoruz. Bu çılgın karakterle bile gittim 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daha öte. Onunla dalga geçtim. Ona asla başaramayacağını söyledim. 


onu ilk gün kovacağımızı söyledik. 
O meydan okumaya yükseldi. 
“Siz adını verin, ben yapacağım!" dedi. 


Garip bir şekilde, kelimelerin arkasında şiddetle yanan bir İRADE hissedebiliyordum. Ona, on sekiz yaşına gelene kadar bir Nazi Fırtına Birliği olarak hayatını deneyemeyeceğini söyledim. Birkaç ay sonra döneceğine söz vererek ayrıldı. O, beatnik kılığına girmeden geri döndü. 


Savaşmak için yaratılmış, sarışın, genç bir Viking olduğu ortaya çıktı. 


Ona döktük. 


İçeride uyuyacak yer kalmamıştı. Bu yüzden arka tarafta harap olmuş bir arabaya atandı. Hala kıştı ve soğuktu. Ama çocuk birkaç battaniyeyle harap olmuş arabaya bindi. Onu tuvaletleri ve bahçeyi temizlemeye 


görevlendirdik. 


O çalıştı. 


Bahar geldi, ardından kavurucu bir yaz geldi. Hâlâ enkaz halindeki arabanın içindeydi ve sivrisinekler tarafından canlı canlı yemişti. Onu matbaada denedim ama böyle bir ayının işe yaradığını hiç görmedim. 
İçkiden, haplardan ve uyuşturucudan tamamen kurumuştu, bol miktarda 


egzersiz yapıyordu ve "başarmak" için her türlü işareti gösteriyordu. 


Zayıf bir entelektüel asla böyle bir şeye boyun eğmez. 


çünkü karakteri bunu kaldıramayacaktı ve o da 


tüm bunların ya onun altında olduğunu ya da onun gücünü test etmediğini rasyonelleştirin 


Davaya yönelik "gerçek" değer, onun "üst düzey" "zekasının" değeri. Entelektüel kendini akıllıca yazılmış bir programla kanıtlamayı tercih eder ama yine Codreanu'dan 


bildiğimiz gibi : “Bu ülke program eksikliğinden değil, insan eksikliğinden ölüyor...” 
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Eksik olduğumuz şey, zayıf iradeli entelektüellerin, onların "rehberliğine" ihtiyaç duyan "aptal" "kas" olarak görmezden geleceği, büyük, güçlü karakterli adamlardır . Çünkü düşmanımız entelektüelden korkmaz; tüm hayatı boyunca rasyonelleştirmeyle uğraşan biri, benimsenmesi ve üzerinde çalışılabilecek, hatta tamamen görmezden gelinebilecek bir şeye dönüştürülmesi kolay bir avdır; oysa karakterli bir adam, ne olursa olsun ve ne olursa olsun ilkelerine bağlı kalacaktır. 


kanındaki zorunlu talebin tam olarak karşılanmasından daha azını kabul etmeyecekt 


"İktidarsız, zayıf iradeli bir dehadan, mütevazı zekaya sahip güçlü 


bir doğadan korktuklarından daha az korkuyorlar." 
-MK, V1, ch2 


Faşist şampiyonlar panteonunda kime bakarsanız bakın, dürüst olmak gerekirse, onlardan hiçbirini “entelektüel” olarak ilan edemezsiniz; bunun yerine , aynı zamanda büyük bir zekaya sahip olan ve mutlaka akademik zekaya sahip olmayan, ancak nasıl yapılacağına dair dünyevi bilgiye sahip, büyük Karakterli adamlar görürsünüz. etraflarındaki dünya işliyor. Bu zeka onların amaçlarına ve karakterlerine bağlıydı ve onları kağıt ve kalemden ziyade Eylem Adamları olarak belirledi . William Luther Pierce gibi iyi eğitimli insanlar bile entelektüel üstünlük iddiası göstermeden konuşuyorlardı ve konuşmalarının içeriği, çeşitli "düşünce kuruluşu" toplantılarında duyabileceğiniz türden konuşmaların aksine, 


her zaman Eylem içerikliydi . 


Bu insanlar açıkça konuştular ama çok büyük şeylerden bahsettiler, bu bir entelektüel için imkansız olan bir şeydir, çünkü içgüdüsü onu ya analiz etmeye, parçalarına ayırmaya ve geriye hiçbir şey kalmayana kadar bir şeyleri söküp atmaya yönlendirir; ya da en temel şeyleri aşırı entelektüelleştirmeye devam ederken köstebek yuvalarından dağlar yaratmaya doğru gidiyorlar. Kendi haline bırakılan akıl, gerçekliğin dokusunu parçalamak ya da kişinin kendi egosunu tatmin etmek için bir araçtır. 
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oysa büyük karaktere boyun eğen akıl, Hakk'a yaklaşmamıza yardımcı olan yaratıcı bir güçtür. 

Bu tipler kendilerini bir sonraki sosyal elit olarak düşünürler, bunun üzerine deri sandalyeli havasız dolapları işgal edebilirler ve karmaşık ifadelerle kaplı anlamsız sızlanmalarla birbirlerinin egolarını okşayarak şarap yudumlayabilirler. Peki bırak hayal etsinler. Ancak işin gerçeği şu ki, tarih bir kez daha tekerrür edecek, çünkü bu entelektüeller kendilerini "alçak kaşlı" "haydutların" (geçmişte faşistlere yönelik en sevilen hakaret, Hitler'in) çizmeleri altında çiğnenmiş bulacaklar. ve Mussolini'den Sir Oswald Mosley ve Rockweli'e, Codreanu, Italo Balbo, Joseph Tommasi ve diğerlerine) - tam da emirlerini yerine getireceklerini düşündükleri kişiler. 

Ve bu "haydutların" saflarından yeni seçkinler gelecek ileri. 
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ŞİDDET 


Beyaz Milliyetçiliğin geniş çemberinde şiddet konusu, Sistem muhbirlerinin yaygınlığı ve tamamen kalarak kazanabileceğimize dair gerçekçi olmayan beklentiler nedeniyle tartışmalı bir konudur. 

kendi risksiz konfor alanlarımızda. Şiddetin olduğu düşüncesi 

doğası gereği büyük bir hayır, çok önemli bir noktayı gözden kaçırır : semiyolojik 


olarak yanlış görüşlere sahip olmak, doğası gereği şiddet tehdidine dayanır. 


Yahudi Sistemi, kendi kurallarına göre oynayarak bir şekilde "kazanırsak", iktidardan gönüllü olarak feragat etmeyecektir. Sistem, kurallarının diğer oyuncuları oyunun dışında tutmak için tasarlandığını ve kontrol edemediği rakipleri ortadan kaldırmak için elinden geldiğince kendi kurallarını çiğneyeceğini defalarca kanıtladı. 
Basitçe ifade etmek gerekirse, yasa, görkemli bir şekilde üzerine çullanıp, kötü adamları cezalandırırken kendi çizgisini bozan insanları ödüllendiren sihirli bir tarafsızlık ve nesnel yargı gücü değildir. Bu, aynı zamanda şiddet tehdidine dayanan kurumsallaşmış gücün bir ifadesidir. Kanun, hizmet ettiği çokuluslu Yahudi holdingini korumak adına her fırsatta kendisiyle çelişerek kendi kurallarını elinden geldiğince 


çiğneyecektir. 


Kurallara uyduğunuz için güvende olduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 
Eğer semiyolojik olarak yanlış bir siyasi davanın, Yahudileri ve onların hizmetkarlarını bir şekilde sihirli bir şekilde bağlayan yasayı mükemmel bir şekilde takip ettiği için iktidara gelmesine izin verileceğini düşünüyorsanız, gerizekalısınız. Ve eğer siz de yatağınızın altında muhbir arayan paranoyak hareket tükenmişliklerinden biriyseniz, bu yüzden saçmalıklara katkıda bulunmanıza rağmen kendinizi hâlâ ilgili hissedebiliyorsanız, huzureviniz bitti demektir. 


Fırtına cephesi. Vay canına, tükenmişlik seslerini şimdiden duyabiliyorum! Çok şey var 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camda büyütün! Başka bir ipucu buldum! Oradaki Matlock mu? Büyükannenin gözleri pek iyi göremiyor! 

Elbette, herhangi bir yasa dışı veya cezai eylemi savunmuyoruz ve herhangi bir beyan, herhangi bir yasa dışı eylem gerçekleştirmeye yönelik teşvik, tehdit veya komplo olarak algılanmamalıdır. Sonuçta buradaki geçerli ifade "inandırıcı tehdit" tir ; bu, mutlaka şiddet içeren veya yasa dışı eylemlerin kışkırtılması anlamına gelmez veya gerekli koşulların ortaya çıkması durumunda bunları kınamaz. Ayrıca, belirli bir yere veya belirli bir kişiye karşı herhangi bir eylemi savunan veya yasa dışı öğeler tedarik etmeyi teklif eden birinin muhtemelen hiçbir yararı yoktur ve kaçınılması gereken bir kişidir. Federal ajan Hal Turner'ın vakası , özellikle belirli kişilerin öldürülmesi yönünde defalarca yaptığı çağrılar, kaçınılması gereken türdeki bireylerin açık bir örneği olarak hizmet ediyor. Bu yazının amacı, şiddetin hem siyasi propaganda olarak bir toplumu radikalleştirmede oynadığı rolü analiz etmek 


olacaktır. 


hedef kitleye yönelik ve yasadışı devlet saldırganlığına karşı caydırıcı olarak. 


PROPAGANDA OLARAK ŞİDDET 


Breivik saldırısı muhtemelen bunun en meşhur örneğiydi. 

Son zamanlarda milliyetçi şiddete maruz kaldı ve güdüleri, ideolojisi vb. hakkında bitmek bilmeyen tartışmalara yol açtı. Sahte bayrak kampının geri zekalılar olduğu gerçeği dışında bunların hiçbirinin önemi yok. 

saflarımızdan sürüldük. Bunu neden yaptığı ya da o zamanki inancının ne olduğu umurumda değil; bu bir tartışma meselesi. Ve hayır, senin boktan youtube videoların umurumda değil. Yeni nesil beyaz karşıtı milletvekillerini, topluluk örgütleyicilerini ve sokak düzeyindeki ajitatörleri havaya uçurması, kutlamak için yeterli bir neden. 
Ve Yahudi medyasının pek çok Beyaz Milliyetçinin boş yere kendi onaylarını alma umuduyla yutkunduğu yalanlarının aksine, bunlar çocuk değil, çoğunluğu 20'li 


yaşlarında olan köklü aktivistlerdi. 


37 


Machine Translated by Google 


Bu gerçekten harikaydı. Breivik, bir adamın verebileceği hasarın miktarını, bir adamın bir günlüğüne bile olsa tüm dünyaya zemin hazırlayabilecek gücün miktarını göstererek gelecekteki saldırılara ilham kaynağı olmanın yolunu açtı. 
Çatışma, Avrupa'da gerçekleştirilen en etkili terörle mücadele operasyonlarından biri oldu; daha fazla milliyetçiyi radikalleştirdi, göçmenlik karşıtı konuşmaların daha önce hapsedilmeye kadar varan devlet eylemleriyle bastırıldığı siyasi ana akıma girmeye zorladı ve düşmanın çerçevesini çizdi. /target içsel olarak, Sistemin kendisi olarak düşmanın kalplerine korku salıyor ve onlara eylemlerinin 


aslında sonuçları olduğunu gösteriyor. 


Günün sonunda yine aynı şekilde kanarlar. 

Kitlesel göçe verilen destek de buna bağlı olarak düştü. Ve her zamanki gibi, alternatif sağ MUH PR ibnelerinin , BREIVIKS'İN BİZİM MAAAN'IN SONU OLACAĞINA dair histerik havalara rağmen bir kez daha hatalı olduğu ortaya çıktı .Bunun yerine tam tersi oldu; şimdi milliyetçiler mülteci merkezlerini ateşe veriyor, rl organize kitlesel ayaklanmalarla inşaatlar - şiddetin işe yaradığını daha da kanıtlıyor ve Avrupa çapında seçilmiş yetkilileri haklı olarak bıçaklıyor; Jo Cox ve Henriette Riker gelecek pek çok kişiden ikisi olacak. Başarılı şiddet eylemleri, insanları gelecekteki saldırıları gerçekleştirme konusunda basitçe radikalleştirir ve cesaretlendirirken, düşmana "bizimle sikiş, ölürsün" mesajını gönderir, morallerini etkili bir şekilde zayıflatır ve aşırıya kaçma konusunda onları daha tereddütlü hale getirir. 

Bu eylemler aynı zamanda halkın Sistem'e olan güveninin de zedelenmesine ve hem korunmasına hem de cezalandırılmasına neden oluyor. 

Tommy Mair'in Jo Cox'a karşı kahramanca eyleminde de benzer bir dinamik yaşandı. Ve her zamanki gibi, Jo Cox'un ölümüne karşı feryat ederek özür dileyen ve sahte sempati gösteren milliyetçi tepki , tamamen yanlış olmasının yanı sıra 


acıklı ve iğrençti . 
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Bütün bu özür dileme saçmalıkları sadece zayıflık ve boyun eğme yayar, potansiyel destekçileri etkili bir şekilde uzaklaştırır, bizi savunmaya koyar ve düşmana kendimizi haklı çıkarmaya ve onların iznini almaya çalışırken, onların otoritesini meşrulaştırmaya çalışırken ahlaki açıdan bizi utandırmak için düşmana cephane sağlar . 

Ne olursa olsun hiçbir şey için özür dileriz . Biz onlara cevap vermiyoruz, onlar bize cevap veriyor, biz gücümüzü koruyoruz ve her koşulda kendi ağırlık merkezimiz gibi hareket ediyoruz. Tamamen yok edilmemizi istiyorlar ve bunu elde etmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyecekler, kazdıkları yerde karşılanmaları gerekiyor. Bu pislik , Güney Afrika'da birçok masum insanı öldüren beyazlara karşı bombalı saldırılara karışan Guido Van Hecken gibi kişileri istihdam eden küresel Oxfam örgütü için çalışan, beyaz soykırımı hedefi için çalışan daha büyük bir 


sistemin parçasıydı. 


O boktan domuz sürtük her kurşunu, saplanan her bıçağı hak etti artık kurumuş işe yaramaz cesedinin içine. Ölümü kutlamak için bir neden. Onun politikaları sonucunda, kim bilir kaç kişiyi yoksullaştırdı, mülteci yanlısı aktivizmin sonucu olarak kaç çocuğa tecavüz edildi ve Rotherham'da Araplar tarafından gerçekleştirilen organize toplu tecavüzün soruşturulmasını engellemeye katkıda bulunduğu atmosfer yüzünden. Onun ölümü davamız açısından olumlu bir başarıydı. Üstüne üstlük, Brexit referandumu halk oylamasını geçti (her ne kadar devlet eylemiyle pekala boşa çıksa da) ve şunu kanıtladı: şiddet davamıza zarar vermez .Jo Cox'un unutulmaz tek başarısı, milletvekillerinin onu kendi egoları ve kariyerleri için destek olarak kullanması nedeniyle solucanlar tarafından yenilmesidir. Şiddetin davamıza nasıl zarar verdiği konusunda parmak sallayan tüm o şımarık mızmızların yanlış olduğu bir kez daha kanıtlandı. Öğrenecekler mi? 


Muhtemelen değil. 


Siyasi bir hedefe yönelik başarılı şiddet eylemleri, 


destekçilerin bir kısmını oluşturuyor ve gelecekteki eylemlerin önünü açıyor. Daha 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ılımlı destekçiler bundan etkilenmeden omuz silkiyorlar. İnsanlar inandıkları davalar uğruna işlenen "ahlaksız" davranışları görmezden gelecek veya bunları rasyonalize edeceklerdir . Ve eğer bunlardan herhangi birinin yanıltıcı işaret olduğunu düşünüyorsanız, tam bir aptalsınız. 
Akıl hastası komplo çatlakları, siz tam bir kansersiniz ve HAARPsicord'unuzu başka bir yere 


bağlamanız gerekiyor, hiçbir şey hakkındaki aptal teorileriniz umurumuzda değil. 


Doğru tepki, bir düşmanın ölümüne kampımızın vermesi gereken tek tepki, kutlama 


yapmak ve o pisliğin neden ölmeyi hak ettiğini açıklamaktır. 


Dylann Roof vakasında bile, ki tahmin edilebileceği gibi, çoğu Beyaz Milliyetçi yine topu elinden kaçırdı. 

Çatıdaki saldırı, zencilere, insanların artık bıktıklarını ve onlara karşılık vermeye başlayacaklarını gösteren bir mesaj gönderdi. Zenci çetesi Charleston'da öfkeye kapılıyor, Roof onlara destek verenleri vurarak öldürüyor ve onlar da o bölgede şempanzelik yapmayı bırakıyor. Zenciler temelde büyük, aptal hayvanlardır (gerçi muhtemelen daha ölümcüldür). 
Yalnızca acıya ve korkuya tepki verirler. Evet, elbette, Yahudilere karşı siyah milliyetçilerle ittifak kurmayı savunan bir unsur var ve teorik olarak Tom Metzger gibi bazılarının haklı olduğu söylenebilir. Ama zencilerin çoğunluğu için, devam edin, hücum eden boğa zenciye, sizden beleş bir şey almadan, kendi insanları arasında nasıl daha iyi durumda olacağını 


açıklamaya çalışın, sanki o aptal şey ne olduğunuzu bile anlıyormuş gibi . 


diyor ya da umursuyor. 

“waah, Afrika'ya geri dönmeyi mi kastediyorsun, Jay-z'e muh fon dere'ye gidemiyorum BIOTCH WHURR STARR WHURR STARR'DA WHUUR MUH KIZARTMALARI” 

Zenciler, devletin olanak sağladığı ve Yahudi oligarkların finanse ettiği beyazlara karşı aktif bir ırk savaşına katılıyor. Bu noktada herhangi bir müzakere, birkaç çiviyi devirinceye 


ve/veya Yahudileri tarafından otobüsün altına atılmadıkça gerçekçi değildir. 
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ustalar. O zaman bile bu uzak bir ihtimal. Yahudi milliyetçileri nedeniyle ırk savaşı teorik olarak en iyi hareket tarzı olmayabilir. 

farklı ırkların birbirlerini öldürmeye kışkırtılması, ama sonuçta bizim gittiğimiz yön bu ve dikkate alınması gerekiyor. Bu pislik bir kere patlak verdiğinde 


durmayacak. İş o noktaya gelirse hepsini öldürün. 


Roof'un seçtiği hedef tam yerindeydi; bir eyalet senatörü ve BLM organizatörüyle birlikte olaya dahil olan diğer birkaç kişiyi içti, mali destek ağına saldırdı ve onlara doğrudan bir mesaj gönderdi, ayrıca JewSA hükümet yetkililerinin de sıradan insanlar kadar savunmasız olduğunu gösterdi. Eğer önemsiz ve kolayca değiştirilebilen çete üyelerini vursaydı, hemen hemen aynı etkiyi yaratmazdı. Aptal hayvanlara finansman, organizasyon ve saygın bir 


görünüm sağlayan insanları boşa harcamak çok daha mantıklı. 


Üstüne üstlük, Roof muhafazakarları zorlayarak onların fikirlerini kandırdı. 
ilgili hedefleri uygulamaya koyma niyeti olmadan, kendi seçim kazançları için ırksal duyguları köpek ıslığıyla ıslık çalarak, ortaya çıkıp konfederasyon bayrağını en sert ve en üst şekilde kınamak, gerçek renklerini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstererek, binlerce kişiyi etkili bir şekilde itmek Beyaz Güneylilerin Yahudi OP plantasyonundan uzaklaşması ve onları Sisteme karşı radikalleştirmesi. Bu arada, kitle iletişim araçları aracılığıyla Roof, "kadınlarımıza tecavüz ediyorsunuz" ve "ırk savaşı" memlerini dünya çapındaki milyonlarca beyaz insanın bilincine etkili bir şekilde yerleştirdi ve mevcut vahşi şempanze sürülerinin şehir bloklarını yaktığı ve her şeyi yerle bir ettiği imajıyla yan yana getirdi. Özgür Air Jaaaawdan'lar adına beyaz insanların, insanlık dışı aptallıkları, kameralar için zorlukla oluşturabildikleri cümlelerin her hecesini senkronize ediyor. WN'lerin önemli bir kısmı tüm bunları tamamen kaçırırken, her zamanki 


sızlanmaları ve kınamalarıyla meşgul oldular. 
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şiddet, tamamen Yahudi medyasının tuzağına düşmek ve bazı ölü zenci kilise hanımları yüzünden bunun davamıza nasıl zarar verdiğinden sızlanmak bizi kötü gösteriyor. 

Kaltak, senin itaatkâr sızlanmaların bizi kötü gösteriyor. Eminim Güney Afrika'da da beyazlara yönelik devam eden katliamın finansmanına yardım eden pek çok hoş yaşlı zenci kilise kadını vardır. 

Kike medyasının ağladığı tüm zavallı siyah kilise hanımları, bu BLM saçmalığına ya doğrudan ya da dolaylı olarak ve en azından mali açıdan dahil olmuşlardı ve tipik zenci davranışına arındırılmış bir yüz veriyorlardı. Bu nedenle adil oyun. Bu (artık ölü) kilise hanımları , "ayy kahretsin, o iyi bir çocuktu, dindu nuffin" konuşmasıyla kaç tane tecavüzcü ve katili korumak için savaştı ? Black Lives Matter'a mali destek yoluyla dolaylı olarak kaç suçu kolaylaştırdılar? Bu hoş yaşlı siyah kilise hanımları, zencilere olumlu rehberlik sağlamak ve onların yıkıcı yönlerini dizginlemek için herhangi bir şey mi yapıyorlardı, yoksa köklü bir radikal aktivizm geçmişine sahip bir kiliseye para mı sağlıyorlardı, böylece BLM'yi finanse edebilir, böylece bu fahişeyi yakıp yıkabilirlerdi. 
zenci davranışının mutlak en kötü yönlerinin gerekçesi mi? Eğer bizimle ortaklık oyunları oynayarak suçluluk oynuyorlarsa, neden biz de onlara aynısını yapmayalım ve onların kazık koydukları topraklara gerçekten sahip olmalarını sağlamayalım? Bu zencilerden herhangi biri, ırkımıza karşı işledikleri sürekli suçlardan dolayı bizden özür 


dilemek için aktif olarak kendi yollarından çıktı mı? Lanet olsun hayır. Onlar hayvan. 


Lanet olsun, bizzat vaiz bu tür saçmalıkları aktif olarak organize ediyordu. O halde siktir et onları. Öldüklerine sevindim . Onlarla uğraşırken önemli olan tek şey baskıdır, zencilerin anladığı tek şey acı ve korkudur, onlara gösterdiğimiz her türlü şefkat, bizden daha fazla bedava şey koparmak için sömürecekleri ve kullanacakları 


zayıflıktır. Ticaret yaparken ahlaki açıdan yüksek bir zemini korumamız gerektiği fikri 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Görünüşte bunun ne olduğunu bile bilmeyecek kadar aptal bir düşman varken, bu 


yaklaşımı savunan herkesin amaçlarını sorguluyorum. 


Yani, gerçek yüzünü gösteren Güneyli muhafazakar politikacılar var; seçmenlerini aktif olarak yabancılaştırıyor ve radikalleştiriyor; Roof, Sistem yetkililerinin daha geniş 


ve gittikçe öfkelenen nüfusa karşı savunmasızlığını gösteriyor; 


Kitlesel medyada memler yayılıyor, bir yandan da zencilere birkaç sıcak kurşun porsiyon " git kendini becer" mesajı gönderiliyor. Sevilmeyecek ne var? Dökülen zenciler için ağlamaya gerek yok. Bir zaferi bir kez olsun nasıl kutlayacağınızı öğrenin ve bu konuda sızlanmak yerine, ÖLÜ ZENCİLER YAZILARINDA başkanlığa yazmayı öğrenin. 

Zaman zaman başarısız işler oluyor, tıpkı ırkımızı soykırıma uğratmaya çalışan Yahudi parazitleri ortadan kaldırmak için asil bir niyetle hareket eden ancak trajik bir şekilde hedefini kaçıran Glenn Miller'ın durumu gibi. 


onun yerine üç beyazı öldürdü. 


. ve tahmin edersiniz ki pek çok Beyaz Milliyetçi bu işi berbat etti fazla. 

Miller'ın federal muhbir olduğu konusunda söylenebilecek ya da söylenemeyecek her şey şu an için konu dışı, eylem zaten bize karşı kullanılmak üzere devreye giriyor, kontrol edebildiğimiz tek şey buna nasıl tepki vereceğimizdir. Eğer düşmanlar onu gündeme getirir ve bizi suçluluk duygusuna düşürmek için onu kullanmaya çalışırsa, biz de Yahudiye geri döneriz ve onları buna göre suçlarız - Yahudiler bir adamın onları öldürmeye çalışmasına neden olacak ne yapıyor olabilir? Eğer Yahudiler ırkımızı yok etmeye çalışmasaydı Miller'ın harekete geçmek için bir nedeni olmayacaktı ve kurbanları çapraz ateşte kalmayacaktı. Sonuç olarak, kaldıracı koruyoruz. Elleri sıkan kınamalar ve Miller'dan uzaklaşma girişimleri, düşmanlarımızın yalnızca daha fazla 


dostluk kurmasına neden olacak ve 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davamızı utandırmak için onu cephane olarak kullanıyorlar, bizi savunma pozisyonunda tutuyorlar ve kendimizi onlara haklı çıkarmaya çalışıyoruz. 
Kaldıracı koruyun. Her zaman. Ne olursa olsun. Her zaman 


saldırı. Asla savunmayın. Asla açıklamayın, asla özür dilemeyin. 


Caydırıcı Olarak Şiddet 


Antifa, polisler boş durup onlara izin verirken binaları bombalamaya, insanları bıçaklamaya ve Yunanistan'da görüldüğü gibi, insanları bıçaklamaya hazır. 
Davalarını ilerletmek için pusu saldırıları. Bu arada, sarkık saçlı şarap ve peynir ibneleri kendilerini bizim ilan etmeye niyetliler 

Liderler - Nathan Damigo'nun saçmalığı gibi, kendi destekçilerini otobüsün altına atıyorlar, onları temizlemeye çalışıyorlar ve Vanity Fair'de kendilerinden zaten nefret eden köşe yazarlarını yatıştırmak için boşuna, kendi çıkarlarına hizmet eden karalama kampanyaları başlatıyorlar . Nathan'ın koordineli karalama kampanyası ve hareketten ayrıldığı için adı açıklanmayan, kavgaya hazırlıksız başka bir NPI görevlisine ciddi şekilde zarar vermek üzere olan bir antifayı kahramanca alt eden bir NPI görevlisini tasfiye etmesi, korkaklığı 


fazlasıyla anlatıyor. çok fazla WN zihniyeti. 


Zavallı Nathan aynı zamanda kimsenin umursamadığı kendini beğenmiş, gösterişli bir saçmalığın başıyken sahneye konulmasını da muhtemelen kıskanmıştı; kendisi olmadığında meşruiyetini korumanın bir yolunu arıyordu. 
açık ve tek amacı ibneleri toplamak olan "Trump için Twinks" etkinliğine katılmakla meşguldü. . 


Zavallı Nathan. Onun adına 6 milyon havlu kafalı taksi şoförü soyulsun. 


Dünyanın Nathan'ları ve Spencer'ları da sanki kanunlar bizim tarafımızdaymış gibi sorgusuz sualsiz uymaya inanıyorlar . Kanun tarafsız değil. Kanun sadece diğer oyuncuları oyunun dışında tutmak için kullanılıyor; yine onlar, fırsat buldukça kendi kurallarını çiğniyorlar. Sadece gönüllü olarak 


vazgeçmeyecekler 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güç çünkü kurallara uyduk ve adil bir şekilde kazandık. Bu hileli bir oyun. Kendi kurallarına göre hareket etmesini sağlamak için yasalara karşı inandırıcı bir şiddet tehdidini kullanamayan herhangi bir hareket, yalnızca içeri sızacak, çerçevelenecek ve/veya bir sürü saçma suçlamanın tuzağına düşecek ve aktivistler de aynı şekilde cezaya çarptırılacak. eğer federaller tarafından yasa dışı bir şey yapmaları için kandırılmışlarsa. "WAAAAAH TÜM KOŞULLAR ALTINDA YASAL TUTUN" intihara meyilli bir aptallıktır ve halkımızın, kendi kurallarına göre oynamayan bir düşmana karşı kendilerini savunamamasına neden olur. 

Açıkçası, ortalıkta bariz bir şekilde yasa dışı şeylerle övünen veya birisini belirli bir eylemi gerçekleştirmeye zorlamaya çalışan birinin hiçbir faydası yoktur. Özellikle de sizi veya bir başkasını, belirli bir yerde ve zamanda, belirli bir kişiye veya binaya karşı belirli bir eylemde bulunmaya itmeye çalışan biri varsa. Bu, federallerin faaliyet göstermesinin tek yolunun bu olduğu anlamına gelmiyor; ama “AJAN PROVOKATÖR” ün yersiz ve kendini beğenmiş her çığlığına karşılık DEVOKATÖR diye bağıracağım . Sonuçta ikisi de aynı sonuca 


ulaşıyor. Matt Hale, bir muhbir tarafından kendisine iftira atılması nedeniyle 


hapiste bulunuyor. Edgar Steele, bir muhbir tarafından iftira atıldıktan sonra hapishanede öldü. Michael Weaver, kendisini zenci araba hırsızlarına karşı koruduğu için siyasi inançları nedeniyle jüri tarafından mahkum edildi. Chester Doles, karısının yasal olarak sahip olduğu silahlarla ilgili saçma sapan silah suçlamalarından mahkum edildi. Dördü de kanuna uydu. 

Polis ve ordu içinde tutunarak devlete karşı inandırıcı bir şiddet tehdidini kaldıramayan herhangi bir siyasi hareket, çok başarılı olduğu anda kapatılacaktır. Ve bu durumda, daha fazla baskıya karşı caydırıcı olmak için sorumlu tarafları evlerinden uzaklaştırmak ve sokaklarda katletmek istemeyen 


herhangi bir hareketin kendisini savunma yolu kalmayacaktır. 


Ve muhafazakarlar korkak oldukları için görgü kuralları karşısında felç olmuş durumdalar. 


Ve alternatif sağ/WN'nin geniş bir çoğunluğunu kapsıyorlar. Onlar yapacaklar 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Yarı-doğru medeni tartışmanın cezai şiddete dönüşmesini yüksek sesle ahlâklandırıp kınıyor; kendi biçimlerini kırma konusundaki doğuştan yetersizlikleri nedeniyle önemsediklerini iddia ettikleri her şeyi kaybetmeye devam ederken, ahlaki yüksek zemin olan yakalanması zor buharı tuttukları için kendilerini tebrik ediyorlar. . Bunu bir erdem haline getiriyorlar 

kendi yenilgileri. 

İnsanlar senin pisliğini mahvetmek için şiddet içeren çeteler mi kuruyor? Belki de onlarınkini hareketsizce mahvetmek yerine daha da kötüleştirmelisin bu konuda sızlanıyor. 

Antifa tarafından Spencer'ın suratına yumruk atılması, oyundaki bu dinamiğin bir başka komik örneğidir. Bakın, işte bu yüzden, dazlakların ibne timsah derisi gömleklerinin kameralar için kötü görünmesine neden olacağından korkan pek çok alternatif korkak ibnenin hakkında konuştuğu dazlaklara ihtiyacımız var. İşlerini yapmak için polislere güvenmek aptallıktır. Polisler Antifa'yı koruyor ve onları muhalif hareketleri yasa dışı bir şekilde bastırmaya yardımcı olmak için kullanışlı aptallar olarak kullanıyor. Polisler onları daha fazla çalıştırdığın için sana kızgın. Seni korumayacaklar. 
Eğer bir siyasi hareket düşman sistemine güvenmeden kendini savunamıyorsa, o 


zaman bu ciddi bir hareket değildir ve ciddi bir iktidar yarışmacısı değildir. 


Eğer dazlakları özel güvenlik ekiplerine koordine etseydik bu olmazdı. Herkesin hafta sonu boyunca aynı moda büfenin şişirici sözlerini dinlemek için bir binlik harcamak yerine, düzenli olarak katıldığı atölyelerde göğüs göğüse dövüş eğitimi ve diğer çeşitli öz savunma kursları veren, bu sahnede yeterince faydalanılmayan çok sayıda eski askerimiz olsaydı. herkesin milyonlarca kez duyduğu ve hala umursamadığı 


bir konuşma olsaydı, bu olmazdı. 


Hayır Dickie, kıçına tekmeyi yemen insanların davamıza sempati duymasını sağlamaz. Ya sana gülüyorlar ya da sana acıyorlar . Savunmasız ineği kimse KICK ile 


takip etmiyor 


46 


Machine Translated by Google 


Sırtında ME işareti var. İnsanlar fikirleri rasyonel olarak değerlendirmezler, güç dinamiklerine dayalı memleri içselleştirirler. TradWorker bunu anlıyor ve Sacramento'da takdire şayan bir kıç tekmeledi, 200 kadar değersiz antifa 


bağımlısına ve olası FBI ajanı Yvette Felarca'ya karşı bir sokak kavgasını kazandı. 


Dickie'nin anlamadığı şey, kıçınızın tekrar tekrar size teslim edilmesinin, chai çaylarını incelemeyen insanların etrafta cıvıldamasından milyonlarca kat daha kötü görünmesidir. Lanet olsun, eğer optik oyunu oynamak istiyorsak, Yelp 401k'nin modaya uygun kavrama elemanının dazlaklardan milyon kat daha kötü göründüğünü iddia edeceğim. Onların aptal "Nemo'yu Bulmada Örtülü Beyazlık Temaları" parçaları, onların suratlarına yumruk atma isteği uyandırdığını düşünüyor. 

Antifa, siz amigo kız otistik ibnelerin aptal kurbağa meme'leri yayınlamasından korkmuyor, gün geçtikçe daha da cesurlaşıyorlar ve sadece sizi, olmayı reddettiğiniz şiddetli haydutlar olarak karalamak amacıyla korkuyormuş gibi yapıyorlar. Onlara istediklerini verin ; eğer gerçekten sizinle dalga geçmeyeceklerinden korksalardı. 

Muhafazakar alternatif korkulu eşcinsel, "Vay vah sol ve şiddet yanlısı haydutlar vaaah çifte standart vaaaah beni tartışmayacaklar vaaah benim değerli mantığımı dinlemeyecekler" diye mırıldanıyor. 

Muhafazakar, kimsenin umursamadığı bir noktaya değindiği için kazandığını düşünüyor. Solcu kazandığını biliyor çünkü altta yatan dürtüleri ve arketipleri harekete geçirme ve bunları gerçek dünyadaki kana bulanmış oranlarda eyleme dönüştürme yeteneğine sahipken, bir yandan da baskı 


kavramını anlıyor ve saldırıda kalıyor. 


Sol insan psikolojisini anlıyor. Sağ sadece birkaçı 


Otistik inek Pokemon'unu göstermeye çalışırken tükürük toplarıyla kaplanıyor 


kimsenin umurunda olmayan kartlar. 
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Yoluna çıkan ve insanların kafasını karıştıran, bastırılmış hayal kırıklıklarının güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını sağlarken onları geride tutan hakkın içini boşaltın. Alt-lite? Tam olarak bir yıl önce söylediğim gibi kendini parçalıyor. 
Gayvin McKikens Gururlu İbneler mi? Tam olarak bir yıl önce söylediğim gibi kendini dışarı atıyor ve parçalıyor. Korku mu? Tam da bir yıl önce söylediğim gibi muhalefet karşısında debeleniyor ve kendini parçalıyor. Bunların hepsinin, 


tam da söylediğim gibi, sahte yarışmacılar olduğu kanıtlandı. 


Hepsini lanet çöp kutusuna at 

Bu eylemi protesto eden trendlere bağlı değersiz yenilik arayanları görmezden gelin. Bir sonraki boktan hipster trendine sinsice atlayacaklar. Onlar hiçbir şey değil. Hareketi otistik oyun zamanı gibi kendi kişisel rahatlık bölgelerine geri döndürmeye çalışırken, bunu tehdit eden saflık konusunda öfkeyle çığlık attıkları için onlara mutlak bir küçümsemeyle tükürün . Onlara gülün ve hiçbir şey yapmayan korkak oldukları için onları utandırın . Senin 


altında çürüdükleri için onlara gül. Elinizden geldiğince onlara gülün . 


Sahte muhalefet judeoright'ın (hem neocohen hem de alt kike varyantlarında) içini boşaltın, o zaman kike Sisteminin sol destekli olduğu hiçbir sınır tanımayan ölümüne mücadele, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde başlar. Bu insanları öldürmek istemiyorsanız yasal siyasi örgütlere katılın. Eğer bunlardan birine dahilseniz, o zaman yasa dışı faaliyetlere bulaşmanın kesinlikle hiçbir anlamı yoktur. Eğer ikisini de yapmaya istekli değilseniz, ozaman neslinizin tükenmesine razı olursunuz. Yasadışı bir şey yapacak olsaydınız, hiçbir şey söyleyecek veya herhangi bir belirti bırakacak kadar aptal olmazdınız, çünkü gerçekten ciddi olsaydınız, eylemi başarıyla tamamlamanın, bundan milyonlarca kat daha fazla zafer ve tatmin getireceğini anlardınız. Aptal internet "arkadaşlarına" övünmek. Askeri sınıf silah tedarik edemiyorsanız, muhtemelen 


buna değmeyecektir. Eğer yapabilirsen, sen 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bu gerçeğin reklamını yapmazdım. Katiller konuşmaz, hareket ederler. Senden başka kimsenin bir şey bilmesine gerek yok. 

Ve burası bazı aşırı korkulu muhafazakarların devreye girdiği kısım FBI'da günü kurtaracağına güvenebileceğimiz iyi insanlar olduğu konusunda. Hayır FBI senin tarafında değil gerizekalı. Görevleri mümkün olduğu kadar çok insanı en aptalca şeyler nedeniyle tutuklatmak, böylece yavru köpekleri ve çocukları uyuşturucu ve terörden kurtarmak adına departmanlarının maaş zamlarına dönüşmesi için daha fazla fon elde edebilmelerini sağlamak. Bu suçluların para kazanmasının bir yoludur, başka 


bir şey değil. Sen onlar için potansiyel bir gelir kaynağısın, seni umursamıyorlar, istiyorlar 


onların lanet olası Porsche'leri. 

Polisler de senin tarafında değil. Farklı dokunaç, aynı semitik kalamar. Antifa'yı en aşırı durumlar dışında koruyorlar - ve bunlar yalnızca kendilerine olan güvenini ve güvenini kaybeden halkın gözünde güvenilirliğini korumak için, karşıt güçler oldukları için değil. Senin işini senin için yapmayacaklar. Trump da bunu yapmayacak, en iyi ihtimalle bize birkaç yıl daha kazandıracak. En kötü ihtimalle, bizim adımıza tüm işi yapması için kendisine ve polislere güvenme konusunda tarafımızı sakinleştirecektir ki polisler bunu asla yapmayacaklardır. Trump'ın WN gruplarını terörist sınıflandırmasından çıkarma hamlesi aslında üzerimizdeki baskıyı fazla azaltmayacak; hâlâ Sistem tarafından 


gözetlenebileceğimiz ve saldırıya uğrayabileceğimiz milyonlarca başka neden ve açı var. 


Bununla birlikte, Nasyonal Sosyalistliğe dönüşen veterinerler, özellikle ordu içinde hâlâ bağlantıları ve nüfuz alanları varsa, sahnede daha belirgin bir rol üstlenmesi gereken, büyük ve yeterince kullanılmayan bir varlıktır. Lider olarak daha fazla askeri tipe, daha az entelektüele ihtiyacımız var. Entelektüel, amacı ve anlamı bulandıran bir hastalıktır. Polisler iflah olmaz pisliklerdir ve onlara hiçbir şekilde güvenmeyeceğim. Her 


polisin hayali FBI'a gidecek kadar boktan bir insan olmaktır. FBI bunu yapmak için var 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Yoktan var olmayan suçlar üreterek ve suçlamaların kalıcı olmasını sağlayarak, departmandan daha fazla para ve maaş zammı alabilmelerini sağlayarak paranızı kesersiniz. Bu saçmalıkların olabileceğini düşünen herkes 

Herhangi bir sıfatla ele alınan kişiler muhtemelen maaş bordrosundadır. 

Onlar tarafından hapsedilmeden ve öldürülmeden çalışabilmemizi sağlamak amacıyla Sistem'in şiddet üzerindeki tekeline meydan okumak için, polisleri kendi tarafımıza çekmeli ve kendi bağlamlarında bize yardım etmek için kendi konumlarında kalmalarını sağlamalıyız. gruplarımızdan tamamen ayrı kalmak. Onları değiştirmeye çalışan herhangi bir yazışma ya da herhangi bir yazışma gerçekten kötü bir fikirdir. Bu denendi ve domuzcuk maaşına zam ve terfi alabilsin diye insanlara iftira atılıyor ve tutuklanıyor. Aynı zamanda başkalarının takip etmesi için kötü bir davranış örneği oluşturur. Herhangi bir nedenle polisle konuşan biri ya aptaldır ya da yasadışı bir şey yapmasa bile 


muhbir olarak işe yaramaz. 


Bunu başarmanın yolu, polis sendikalarına faaliyet göstermeleri için dokunulmazlık verme ve onları her türlü bütçe ve sosyal yardım kesintilerinden muaf tutma vaadiyle siyasi adayları öncü bir parti aracılığıyla sahaya çıkarmaktır. 
Sendikalarının hem ırkçılık iddiaları nedeniyle judeoleft hem de mali muhafazakarlık uygulama ve sendika çökertme konusunda yeni bir emsal teşkil etme nedenleri nedeniyle judeoright tarafından kesme bloğunda olduğu göz önüne alındığında, bu işe yarayabilir. Hiç kimse maaş çekini ve emeklilik planını kaybetmekten hoşlanmaz. Bu yaklaşımın avantajı, muhalif grupların polisle herhangi bir iletişim kurarak kendilerinden taviz vermesini gerektirmeden sempatik desteğin araştırılması ve polis içinde buna göre harekete geçirilmesidir. Polisler güvenilmeyecek yozlaşmış pisliklerdir ama 


onları bir şekilde kendi tarafımıza çekmeliyiz. 


Ordu söz konusu olduğunda, Altın Şafak tarzı bir sızma ve orduyu ele 


geçirmenin bizim için mümkün olduğuna inanmıyorum. 
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Muhtemelen işe yaramayacak kadar büyük. Sızma niyetiyle katılan herkes makinenin içinde kaybolur ve düşmana hizmet etmek için hayatlarını gereksiz yere riske atar, bunu muhtemelen hiçbir zaman başaramayacakları bir sızma planını gerçekleştirmek olarak rasyonelleştirir. Bununla birlikte, askeri 


geçmişim olmadığı için kesin bir şey söyleyemem. 


Yine de halihazırda içeride olan insanlara ulaşıp onları işe almanın bir yoluna ihtiyacımız var. Halihazırda ağ bağlantısı olan gaziler için personel alımına içeriden başlamanın daha etkili olacağını düşünüyorum. Sayımız çok az, ufukta çok fazla olası büyük savaş var ve başarı şansı çok az olan bir sızma planı için orduya katılarak hayatlarımızı riske atacak kadar başka yerlerde yapılması gereken çok fazla temel çalışma var. Ben 
Steven Barry'nin Ulusal İttifak için dazlak gruplarının piyade eğitimi için orduya alınması hakkındaki makalesini beğendim ve fikrin kendisi harikaydı, reklamı yapıldığı gibi işe yaradığına ikna olmadım. 

Sonuçta, eklemeden ordunun saflarından faydalanmamız gerekiyor. 
ona. 

Yine, polis ve ordunun içinde Sistem'e karşı koz olarak kullanamayacağı herhangi bir siyasi hareket, eğer çok başarılı olursa, onların kurallarına uyup uymadığına bakmaksızın, onlar tarafından ortadan kaldırılacaktır. 

Baskıyı artırma sorumluluğu bize düşüyor. Yeterince iyiye razı olmak yerine ivmeyi artırmaya devam etmeli ve işleri daha da ileri götürmeliyiz. 
Muhalifler, çöken sistemlerin bileşenlerini tamamen ayrı, yasal siyasi örgütler aracılığıyla yüzüstü bıraktığı hizmetler sunarken düşmana fiziksel darbeler indirmeye başladıklarında (bunları kamuya açık gösteriler, özel güvenlik işlevleri 


vb. için de kullanıyorlar), işte ozaman gerçekten kazanmaya başlıyoruz. 


Biz gerçek iktidara gelinceye kadar mücadele bitmez ve onlara hizmet eden her Yahudi ve hain şiddetli bir kan ve intikam öfkesiyle yok edilir. Eğer 


oturup şikayet edersen ve 
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Hiçbir gruba aktif olarak dahil değilim, siktir git, korkak. Eminim özel 


küçük senin çok önemli bir mazeretin vardır. 
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TANRI ÖLDÜ - YAŞA TANRI! 


"Tanrı öldü. Tanrı ölü kalır. Ve onu öldürdük." — 
Nietzsche , daha sonra "Böyle Buyurdu Zerdüşt" aracılığıyla popülerleştirilecek olan "Neşenin Bilimi" adlı eserinde bunu dünyaya ilan etti . Ancak çoğu insan Nietzsche'nin ilettiği mesajı yanlış anlıyor ve bu nedenle ateistler ve nihilistler bu beyanı bir zafer mesajı olarak kullanıyorlar, oysa gerçekte bu bir umutsuzluk beyanıydı. 

Bu makaleye devam etmeden önce okuyucunun şunları yapmasını istiyoruz: Bu makalede Tanrı'dan bahsederken neyden bahsedeceğimizi anlayın . 
NOOSE'da yayınlanan önceki makalelerimizde ara sıra Nihai Gerçek ve Kozmik Düzen hakkında konuşmuştuk - 
Faşist Dünya Görüşünün merkezi çekirdeği. Aynı şeyler, kullanılan kavramsal ve sembolik dil/anlatıya bağlı olarak çeşitli şekillerde anlaşılabilir ve ifade edilebilir; dolayısıyla bunlara aynı zamanda örneğin Mutlak veya daha yaygın olarak Tanrı olarak da atıfta bulunulur. Arkalarında kullanılan anlatıya bakılmaksızın (ister soyut bir ruhsal güç, ister bir dizi pagan Tanrı ya da Hıristiyan Tanrısı olsun), tüm bu kelimelerin özünde ortak olan şey, yücelere yayılan ve onları yöneten ruhsal bir gücün anlaşılmasıdır. etraflı. Evrenin fiziksel yasalarından İnsan durumunun karmaşık doğasına kadar tüm yaşamı yönetir ve ona yapı ve düzen verir. Nihai Hakikat / Kozmik Düzen / Mutlak / Tanrı(lar), bu manevi gücün farklı yollarla ifade edilmesidir ve bu makalenin konusu değildir. Dolayısıyla, bu makalede sunulan anlatıyı, hepsinden sadece Tanrı olarak söz ederek, özellikle Hıristiyan ya da başka bir Tanrı olarak değil, 


yine de onları da dışlamayarak basitleştirmeyi amaçlıyoruz . 
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Bu anlatıların daha derin doğası ve aralarındaki korelasyon, IronMarch tarafından ileriki bir tarihte yayınlanacak bir dizi makalede derinlemesine incelenecek bir konudur. 
Ancak bu makale, insanlığın o manevi güçle bağını kaybetmesi meselesi, bunun sonuçları ve bunun Faşist Mücadele ile ne ilgisi olduğu üzerinde duracaktır. Bu 


nedenle yazımıza uygun şekilde devam edelim. 


"Tanrı öldü" bir gerçeğin ifadesidir; insanlığın ruhsal dünyayla bağlantısını nasıl kaybettiği (çünkü eğer Tanrı'yı artık algılayamıyorsak, o bizim için ölmüş olabilir) gerçeğinin ifadesidir ve bu durum bizi en sonunda ikilemde mahsur bırakır. kendimizi yönlendirebileceğimiz yol gösterici bir ışığın olmadığı, daha yüksek bir kaynaktan emredilmiş hiçbir nesnel, mutlak yasanın olmadığı kutsallıktan arındırılmış maddi dünya. Nietzsche aslında bu gidişatı kutlamadı ama dehşete kapıldı ve bu yüzden bir çözüm aradı - Nietzsche bir nihilist değildi , tam tersine bir anti-nihilistti ve bir sorun 


olarak nihilizme çözüm arıyordu. 


insanlığın Tanrı'nın yokluğunda karşılaştığı durum. 


Her ne kadar Hıristiyanlıkla ilgili çekinceleri olsa da, Hıristiyanlık insanlara öylesine yol gösterici bir ışık sundu ki, o olmadan biz fırtınada kaybolan dümensiz gemilerden başka bir şey değiliz. Böyle bir durumda insan kendisinden ve kendi gücünden başka nereye başvurabilirdi? İnsanlar Tanrı ile bağlarını kaybettiklerinde kendilerine güvenmekten başka bir şey yapamazlar - böylece insan merkezli dünya anlayışı doğar ki bu da tam olarak Nietzsche'nin Güç İradesini ve Übermensch'i teşvik 


ederek katkıda bulunduğu şeydir. Oswald Spengler'in tanımladığı şey 


Faust kültürü olarak Titanların doğasıyla ilgili her şey . 
Nietzsche birçok bakımdan insanoğluna Nietzsche'nin dünyevi muadili olarak gelir. the Ragnarök'ün başlangıcını simgelemek için 


Gjallarhorn'u üfleyen İskandinav Tanrısı HeimdalIr ve 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olan Chthonik/ ev sahibi Tanrılara karşı savaş açacak kuvvetler Elemental bir varlığın (örn. Fenrir, Jörmungandr, Jötunn devleri, vb.) gelişi . 
Heimdalir, Tanrıları Ragnarök'ün başlangıcı konusunda uyarırken , Nietzsche insanlığa Tanrıların Alacakaranlığı'nın çoktan geldiğini, bizim onu yaşadığımızı söyleyen bir mesajla gelir. İnsanoğlunun dünyası “sulara” gömüldü . Bununla birlikte, aynı zamanda, kendi üzerine bir yasa olan Übermensch - insan kavramı 


aracılığıyla Element Devlerinin (Titanlar) gelişini teşvik eden de Nietzsche'dir. 


“Tunç Çağı aynı zamanda savaşçıların kastına özgü ilkelerin, yani gurur, şiddet ve savaşın serbest bırakılmasıyla da işaretlenmiştir. Buna karşılık gelen efsane Titanik veya 
Lucifer isyanı veya Promethean'ın Olimpiya ateşini çalma girişimidir. "Devler"in, Kurt'un ya da "elementel varlıkların" çağı; çeşitli geleneklerde ve bunların çeşitli halkların efsanelerinde ve destanlarında korunan parçalarında 


bulunan eşdeğer bir figürasyondur." 
Julius Evola, Kâse'nin Gizemi 


"Tanrıların Alacakaranlığı" ve "Tanrı Öldü" bir ve aynıdır fikir. İnsanlığın manevi dünyayla bağlantısını kaybetmesi, materyalizmi, nihilizmi, rasyonalizmi, ateizmi ve modern yozlaşma ve çürümenin kalbinde yer alan Faustian, Titanic, Promethean ve Luciferian ile ilişkilendirilen diğer kavramları başlatan aynı olayın farklı anlatılarıdır. basit bir formülde birleştirilmiş temalar: İnsan, kendisinin Tanrısı olmalı ve Tanrı'nın yarattıklarının kontrolünü eline 


almalıdır. Böyle bir adam bir Übermensch'tir , bir Titan'dır. 


İskandinav mitinin gerçek mesajı, diğer birçok benzer geleneksel anlatıyla birlikte, insanlığı, Tanrı'nın emrettiği Yüksek Yaşam Düzeni konusunda kaçınılmaz olarak cehalete düşeceği konusunda uyarır . Bu cehalet, insanı yeni bir mutlak 


yasa bulmaya zorlayacaktır. 
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kendini buna yönlendirecek ve kaçınılmaz olarak onu kendine yerleştirecekti. 
İnsan kendi kendisinin amacı haline gelir, bu nedenle kendi arzuları son derece önemlidir, kendi zihni ve egosu nihai yargıçlardır. 


kendi davranışı. 


Tanrının Ölümünün zaman çizelgesini çizelim: 


* İnsanoğlu Allah'ı gözden kaybeder ve bir yol göstericiden mahrum kalır. 
ışık. 

* İnsanoğlu kendi içine bakmaya başlar ve insanı geliştirir. 
merkezli dünya görüşü. Bu aşama en iyi şekilde somutlaştırılır. 
Aydınlanma Çağı. Bu , insanın, 
Tanrı da dahil olmak üzere, her şeyin üstünde kendine değer vermeye başladığı Lucifer/Promethean yönüdür. Bu süreçler, Lucifer'in Hristiyan Tanrısına karşı isyanı ve Prometheus'un Tanrıların Ateşini Olimpos 


Dağı'ndan çalıp insana indirmesiyle eşdeğerdir. 


* Bu benlik takıntısı bir kez geliştirildiğinde dışarıya doğru yönlendirilir. 
insan her şeyi kendine tabi kılmaya çalışırken doğaya/Tanrı'nın yaratımına karşı. Bu aşama en iyi şekilde Sanayileşme Çağı'nda somutlaştırılır . 
Bu , insanın etrafındaki dünyayı manipüle etmek için kendi aklını, iradesini, bilimini ve teknolojisini kullandığı Faustvari yöndür. Burada , Güç İradesi tarafından yönlendirilen Titanların, Nietzscheci Übermensch'in 


doğuşuna tanık oluyoruz. 


Bu aşamada insan esasen “mükemmel hayvan”, deyim yerindeyse “dünyevi hayvanların kralı” haline gelir. Ancak bu durumun iki önemli nedenden dolayı devam etmesi mümkün değil. Her şeyden önce insan, değeri ve nihai otoriteyi kendi içine yerleştirdiğinde, kendi kendisiyle müzakere edebilir ve böylece her şeyden uzlaşabilir . 
İnsan bir Yüksek Düzen ile müzakere edemez, ancak her zaman kendi kendisiyle 


müzakere edebilir; bu, bugün insanların kendi eksikliklerini ve 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yozlaşma. İkincisi, insan kendi mekanik yaratımlarının kölesi haline gelir ve bu sayede doğaya karşı egemenlik kurar, bu da insanlığın daha da yozlaşmasına neden olur. İnsan tembelleşir, kayıtsız kalır, 


uysallaşır ve Güç İradesi kuruyup gider, geriye hayvandan bile aşağı, insan dışı bir şey kalır. Bu 


şu anda kendimizi içinde bulduğumuz dönem. Titanların Düşüşü. 


Bununla birlikte, tıpkı İnsanoğlunun çöküşü konusunda uyarıldığı gibi, aynı şekilde yaşamın Yüksek Düzenini bir kez daha tanıması yoluyla yeniden canlanacağı da önceden bildirilmişti. Tüm geleneksel anlatılar, Tanrı'nın Ölümünden sonraki son ve en karanlık çağda, karanlığı dağıtacak ve 


Tanrı'nın Yasasını Dünya'ya yeniden getirecek Kahramanların nasıl geleceğinden bahseder. 


“Son çağ Demir Çağıdır ya da ilgili Hindu terimine göre 
Karanlık Çağdır (Kali Yuga). Bu çağ, kutsallıktan arındırılmış her uygarlığı, yalnızca insani ve dünyevi olanı bilen ve yücelten her uygarlığı kapsar. Bu çöküş biçimlerine karşı, Hesiodos'un kahramanlık döngüsü veya kahramanlar çağı adını verdiği olası bir restorasyon döngüsü fikri ortaya çıktı. Burada kahramanlık terimini alışılagelmiş anlamından farklı, özel, teknik bir anlamda kullanmalıyız. Hesiodos'a göre "kahramanlar nesli" Zeus tarafından, yani Olimpiya ilkesine göre, ilksel duruma yeniden ulaşma ve böylece 


yeni bir "altın" döngüye hayat verme olasılığıyla yaratılmıştır. 


Julius Evola, Kâse'nin Gizemi 


Aynı kumaştan kesilmiş Titan ve Kahraman arketiplerinin uzlaştırılmasıyla, devasa Güç İradesi 


ortaya çıkacaktı. 


Kozmik Düzenin restorasyonuna yöneliktir ve dolayısıyla 


bir Hakikat İradesine dönüştürülecekti . 
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“Herakles, Olimposlu ölümsüzlüğü, “devlere" karşı Olimpos ilkesi olan Zeus'la ittifak kurarak kazanır; Bu döngünün mitlerinden birine göre, (Prometheus tarafından sembolize edilen) "devasa" unsurun Herakles aracılığıyla serbest bırakılması ve Olimpos unsuruyla 


uzlaştırılması sağlanır. 


1.1 


Titanik tip - ya da başka bir açıdan savaşçı tip — 


sonuçta kahramanların yaratıldığı asıl mesele bu.” 
-Julius Evola, Kâse'nin Gizemi 


Nietzscheci Übermensch'in aşılması, Nietzsche'nin mirasına 


olumlu bir çağrışım kazandırılmasıdır . 


Nietzsche öğretisini natüralist yönlerinden kurtardığımızda, "üstün insan"ın ve "güç iradesinin" biyolojik üstü ve tabiat üstü nitelikler dışında gerçek olmadığını görüyoruz. O halde bu doktrin, çoğu kişi için, zirvesinden bu dünyanın tüm sefaletinin, ilgisizliğinin ve önemsizliğinin anlamının çıktığı büyük okyanusa - büyük İskandinav-Aryan geleneklerinin güneş evrenselliği dünyasına - ulaşılabilecek 


bir yol olabilir. sonunda mahkumlar ve deliler yakalanabildi.” 


Julius Evola, Kafir Emperyalizm 


Bu, Savitri Devi'nin Zamana Karşı Adamlar olarak adlandırdığı , değişim dünyasında Ebedi olan için savaşan ve Adolf Hitler'i de 


aralarında sayanların ortaya çıkışıdır . 


“Kelimenin dünyevi anlamındaki kurtarıcılar, yani sadece insanların ruhlarını değil aynı zamanda kolektif yaşamlarını, hükümetlerini ve uluslararası ilişkilerini de mükemmelleştirmek için yola çıkanlar, “Zamana karşı" insanlar olarak adlandırdığımız kişilerdir. Ve her 


zaman fiziksel olarak olmasa da mutlaka şiddete başvuruyorlar. Onlar 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Eğer azami öngörü ve verimlilikle hareket edeceklerse, kişisel olarak Zamanın esaretinden kurtulabilirler, hatta kurtulmaları gerekir. Ama bir bakıma Zamanın “içinde” yaşayabilmeleri için “Zaman içinde” hareket etme koşullarını da dikkate almaları 


gerekiyor." 
-Savitri Devi, Yıldırım ve Güneş 


Wildes Heer'in , yani Vahşi Av'ın, kahramanların gelişi 


Ragnarök'te Odin'e yardım etmek için savaşta kendilerini feda ediyorlar 


“Öncelikle, bilindiği gibi Valhalla, esas olarak savaş alanında şehit düşen kahramanlara ayrılmış, göksel ölümsüzlüğün merkezidir. Bu yerin efendisi Odin-Wotan, Ynglingasaga'da bize, ölümsüz yaşamın yeşerdiği tanrıların yerine giden yolu kahramanlara gösteren kişi olarak sunulur. Bu geleneğe göre, yüce tanrı tarafından hiçbir kurban ya da kült daha fazla takdir edilmez ve hiç kimse, kişinin savaş alanında düşerken sunduğu kurbandan daha zengin meyveler vermez. Buna ek olarak, Wildes Heer'in kafa karıştırıcı popüler temsilinin arkasında şu anlam gizlidir: Düşerken Odin'e kurban sunan savaşçılar aracılığıyla, bu tanrının Ragna-rökkr'a karşı nihai savaş için ihtiyaç duyduğu güç artırılır. yani antik çağlardan beri dünyayı tehdit eden “ilahi olanın kararması”. Bu, metafizik 


mücadelenin Aryan motifini açıkça göstermektedir.” 


Julius Evola, Savaşın Metafiziği 


Bu aslında Faşistlerin ve Nasyonal Sosyalistlerin , döngünün son Kahramanlarının, Güç İradelerini Hakikat İradesine dönüştüren son Titanların gelişidir . Budizm'de olumsuzlamanın olumsuzlanması olarak tanımlanan şeyi uyguluyoruz : Tanrı'nın Yasasını yadsıyan güçlere karşı muhalefetimizde, onu bir kez daha doğruluyor, 


59 


Machine Translated by Google 


İnsan ilişkilerinde Kozmik Düzen. Bu, bireysel kurtuluş yolundan ziyade, medeniyet ve ırk ölçeğinde restorasyon yoludur; ancak ikincisi, birincisinin aynısını takip edecektir. 

Faşist mücadelenin gerçek özü budur; çürümenin, içe dönmenin ve yozlaşmanın güçlerini inkar etmek ve bu inkarda insanlık durumunun tüm olumlu yönlerini yeniden tesis etmek. Bu, materyalizmin , laikliğin , ateizmin, 


rasyonalizmin, hümanizmin, 


eşitlikçilik, hazcılık, görelilik, faydacılık, nihilizm, yani yalnızca “hiçlik” peşinde koşan yıkım güçleri , sonu olmayan hiçlik”. 

Böylece Nietzsche'nin çaresiz çığlığı olan "Tanrı Öldü!" kükreyen ve 


muzaffer savaş naramızı atacağız: “Tanrı Öldü - YAŞA TANRI!” 


60 


Machine Translated by Google 


61 


